,,,,r
S
it
<
153
=
(B
a~
I

Zo 30-08709

Zomervakantie

Zeeland

Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee

Jaargang 27 — nummer 145, juni 2021



INHOUD VAN DIT NUMMER

Artikel Bladzijde

Van de redactietafel 2
Overdenking - Bezinning 3
Overzicht van de erediensten 5
Bezige Bij - Kringavond - Verjaardagen 8
Berichten van uw kerkenraad 10
Berichten van en voor de gemeente 13

21

Humor en “Zeeuws Oekje”

Belangrijke adressen

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk te zijn ingeleverd op

1 september 2021
bij voorkeur per e-mail aan:

redactiezwaantje@lutherszeeland.nl

maar afgeven kan en mag ook.

Eindredactie:
Erik Ponsen




Van do Redacticlafel

Gelukkig was de kerk weer geopend tijdens Pasen.
Ondanks dat we niet zelf mochten zingen, was het
mooi om Pasen met elkaar te kunnen vieren.

‘ Rob Soeteman, Koos Capelle en Charlotte
Beunders willen we bedanken voor het spelen en

voorzingen in deze Covid-19 tijd, waarin wij als
gemeente niet mochten zingen.

Zeker Rob heeft “zware” zondagen gehad als hij
moest spelen én voorzingen tegelijk. Petje af.

Als we richting de zomer gaan, gebeurt er altijd minder qua
feestelijkheden in de kerk (feestdagen).

Gedurende de Trinitatistijd zijn er geen hoogtij dagen in de kerk.
Trinitatis (= Drievuldigheidsfeest) is de kerkelijke naam voor de eerste
zondag na Pinksteren. Daarna volgen de 27 zondagen na Trinitatis.

Begin juni hebben we eindelijk te horen gekregen dat we ook weer
voorzichtig mochten mee zingen. Dat is op 6 juni dan ook zeker gebeurd.
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en daarom mogen we ook steeds
meer. Dat is zeer positief. Hopelijk kunnen we binnenkort ook weer zelf de
gehele eredienst meezingen, want het blijft maar kaal als we zelf niet
vocaal mogen mee doen.

Het enige wat nog niet bij het oude is, is het gezamenlijk koffiedrinken in
de consistorie. Hopelijk gaat dit ook weer snel van start.

Deze keer ontvingen we de overdenking van ds. Smink. Hartelijk dank
daarvoor.

Actie kerkbalans 2021

Heeft u nog aan de actie kerkbalans gedacht? Uw bijdrage is hard nodig,
want de rekeningen en afdrachten blijven gewoon binnen komen, ongeacht
Covid-19. En dan is er nog niets over voor onze plaatselijke kerk.

Voor nu hoop ik dat er weer, tot een ieders genoegen, een keurig boekje is
afgeleverd.

Ik wens u allen een goede zomer toe.
Erik Ponsen



OVERDENKING

¢

“Hoop maakt je ziel ruim” ...

Al een tijdje speelde een vraag in mijn hoofd. Een vraag die ik voor niet al
te lange tijd zelf stelde aan een groep mensen met wie ik ooit in de 60-er
jaren studeerde. Het gaat om de vraag: “Heeft het leven je gebracht wat je
ervan gedacht had of wat je ervan gehoopt had...?”

Iemand zei toen dat je toch eigenlijk helemaal niet wist wat leven was ...
Dat sommige dingen je overkomen als je jong bent en nog niet bedacht
hebt dat je op bepaalde momenten zou kunnen kiezen! Dat je soms door
schade en schande wijs was geworden, of keihard je neus had moeten
stoten voordat je begreep waar het om ging. Iemand vertelde dat zij
vroeger altijd had gedacht dat het leven een ‘witte raven pocket’ was. En
dat dat behoorlijk tegengevallen was! Weer een ander zei dat hij zijn leven
nooit meer over zou willen doen! Het was zwaar geweest, met hard werken
en sappelen om het hoofd boven water te houden.

Iemand anders verhaalde schuchter van heerlijke jaren: “ik heb een heel
goed leven, nog steeds, en ik ben daar ook dankbaar voor, want ik besef
dat dat geen vanzelfsprekende zaak is...”.

En daar gaat het precies om, denk ik.

Het leven is beslist geen vanzelfsprekende zaak. De maakbaarheid van ons
bestaan is ver te zoeken. Als je jong bent denk je dat nog wel, maar hoe
langer je mee gaat, hoe meer tot je
besef doordringt: wij kunnen het leven
niet maken zoals wij het zouden willen.
En op enig moment komt bijna bij
iedereen wel de vraag op: “Is dit het
nou?”

Sommigen zullen zich daardoor
uitgedaagd voelen. Zij willen er graag
meer van maken! Het moet toch
spannender kunnen, leuker, mooier,
gelukkiger?

Misschien wil je dan van baan veranderen, of toch gaan emigreren, of die
wereldreis maken voordat je...




Anderen komen wellicht tot het besef dat het gewone bestaan inderdaad
het léven is! En dat je misschien wel veel meer zou willen, maar dat je
door allerlei oorzaken het hiermee moet doen! Want, en dat geldt voor
ons allemaal, bijna iedereen wordt geconfronteerd met de ‘gebrokenheid’
in ons bestaan.

Al zou je meer willen, het gaat niet, je wordt geconfronteerd met ............
Vult u maar in.

En dat beinvloedt ons leven ingrijpend en bepaalt het verder gaan. En aan
al dit soort dingen kun je gewoon zelf niets doen, het overkomt je en of je
wilt of niet, je moet ermee door.

Het leven brengt dus zeker niet altijd dat wat je denkt, laat staan dat wat
je hoopt! Je moet wel een geluksvogel zijn, wil het allemaal precies zo
gaan als jij graag wilt. Maar waar ik in mijn gedachten bij blijf hangen is
het woordje ‘hoop’.

Hoop is in vertrouwen uitzien naar een betere toekomst...

Hoop en vertrouwen is echter niet iets waar je zomaar voor kunt kiezen.
Dat moet groeien, dat heeft tijd nodig. Hoop en vertrouwen moet je mis-
schien ook een beetje leren, van de mensen om je heen, van elkaar! Zon-
der die hoop kunnen we niet leven, en kunnen we de gebrokenheid van
ons leven ook niet aan. Hoop brengt ons verder. Hoop tilt ons als het ware
over het zichtbare heen en helpt ons om toch door te gaan en vol te hou-
den. Ergens las ik de inspirerende zin: “Hoop maakt je ziel ruim”. Hoop
geeft je diep van binnen kracht waardoor je je kunt richten op dat wat nog
komt!

“Heeft het leven u gebracht wat u dacht, of wat u hoopte?»
Dat was de vraag die ik voorlegde aan anderen. Ik geef ook u graag deze
mooie vraag mee voor zomerse, hoopvolle maanden.

Wat mij betreft, een zegenende groet aan u allen!

Ds. J. Smink




OVERZICHT VAN KOMENDE
EREDIENSTEN

Aanvangstijd:  10.00 uur,
tenzij anders aangegeven

Derde zondag na Trinitatis Kleur: groen

Vignet: “Reiniging van alle zonden”
ﬁ‘ % K Het vignet moet ons verwijzen naar het

Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven, St. Niklaas, Belgié

bloed van Christus dat van alle zonden
reinigt. Het stelt voor de doornenkroon met
het kruis en daarnaast de beker voor de

wijn en het brood dat moet worden
gebroken.

- Viering Heilig Avondmaal

Vijfde zondag na Trinitatis Kleur: groen

E\\:& U ziet de kleine vissen ( de mensen) en de grote vis

Voorganger: Ds. E. Schipper, Dordrecht

Aanvang:  17.00 uur

Vignet: “De kleine vissen en de grote vis”

( Jezus Christus, de Redder).
Het hele vissenverhaal verwijst naar de eerste
Evangelielezing ( de wonderbare visvangst).

Zevende zondag na Trinitatis Kleur: groen

“\'-\.

Voorganger: Ds. R. van den Berg, Delft - Viering Heilig Avondmaal

Vignet: “Christogram met aan weerszijden
broden en vissen”

Vandaag verwijst het vignet, bestaande uit het
Christusmonogram met aan weerskanten de broden
en de vissen naar het Marcus evangelie, waarin de
wonderbare spijziging wordt verteld ( hoofdstuk 8).
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01 augustus: Negende zondag na Trinitatis Kleur: groen

Het bij deze zondag horende vignet zult u in de
komende feestloze weken vaker tegenkomen.

Het is het symbool van de kerk van Christus:

het schip varend op de levenszee, soms rustig
golvend, soms woest tekeergaand, met hoog in top
het kruis en op het zeil het Christusmonogram.

Voorganger: Da. D. Eerland - van Vliet, Zierikzee

15 augustus: Elfde zondag na Trinitatis Kleur: groen

Vignet: “Zwart hart - wit hart”

Het Evangelie van deze zondag staat in Lucas 18,
waarin gesproken wordt over de Farizeeér en de
% @ tollenaar in de zogeheten parabel.

Het vignet laat een zwart en een wit hart zien als
symbolen van niet- en wel gerechtvaardigd zijn.

Voorganger: Ds. R. van den Berg, Delft - Viering Heilig Avondmaal

29 augustus : Dertiende zondag na Trinitatis Kleur: groen
Radio uitzending

Vignet:  “Twee kruiken, één grote en één kleintje,
met daartussen een paar muntjes”.

| Het Evangelie gaat over de barmhartige
Samaritaan. De strekking ervan is: ‘Help uw
S e naaste’. De grote kruik bevat wijn, de kleine bevat

olie en geld is ook nodig voor alle hulp om nood
te lenigen.

Voorganger: Ds. J. Smink, Zierikzee

12 september : Vijftiende zondag na Trinitatis Kleur: groen

Vignet: “De vogelen des hemels en de lelién des
== g 9

& velds”.
n  De Evangelie lezing vertelt ons dat we niet
bezorgd hoeven te zijn.

Voorganger: Mw. dr. Ch. Karrer - Grube, Utrecht
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26 september : Zeventiende zondag na Trinitatis Kleur: groen

Vignet: “Het kruis boven de watergolven”

Een “gewone” zondag aan het einde van het

Kerkelijk.
e
e Dit symbool staat voor de Heilige Doop.

Voorganger: Ds. W. Baan, Dordrecht - Viering Heilig Avondmaal

10 oktober: Negentiende zondag na Trinitatis Kleur: groen

Vignet: “Twee lopende voeten”

N N ( ~~__Naar de genezing van de verlamde man.

SR ]

lf

Voorganger: Dhr. drs. J.B. Val, Woudrichem

%
Klein rebusje: ’

Uabip|nabiuswian s1 uspeq,, :buissoldo




Hartelijk geluk gewenst
We feliciteren onze jarigen

JUNI

Dhr. B. van Noordwijk

13

Dhr. H. Gordijn

14

Mevr. J. Neubacher -
Jonkman

17

Mevr. M. de Jong-
Duijnhouwer

20

Mevr. R. Holm - Autere

22

Mevr. H. Monster - Arends

23

Dhr. E. Ponsen

JULI

04

Mevr. H. Vollewens -
Westra

05

Mevr. H. Dekker -
van Drongelen

11

Mevr. E. de Smit

16

Dinand Huiskamp

AUGUSTUS

16

Mevr. J. IJzerman - Varel

16

Mevr. C. Ponsen -
van Benthem

17

Dhr. J. Holm

24

Dhr. I. Quaars

25

Tobias Huiskamp

29

Dhr. G. Francke




vervolg AUGUSTUS

30

Mevr. J. van Nieuwenhuijze

SEPTEMBER

16

Mw. A. Huiskamp -
Tomkova

19

Leanne de Bruin

20

Mevr. M. v.d. Graaf

21

Mevr. C. Schrijver

21

Mevr. E. Riesen - Strijd

22

Mevr. M. de Vlieger -
Valkenburg

30

Dhr. H. Neubacher

Mocht u er geen prijs op stellen dat uw verjaardag in het blad
komt, dan horen we dat heel graag van u.

LET OP I

Giften aftrekbaar van de belastingen

Er zijn 2 soorten giften:

gewone giften die gedaan worden aan een ANBI instelling.

Dit is wel aan een minimum bedrag verbonden wat voor iedereen
verschillend is. Het totale bedrag van giften aan een ANBI in een jaar
moet wel meer zijn dan uw drempel.

In de kerk kunt u collecte kaartjes kopen. In ruil daarvoor krijgt u
een kwitantie die u kunt gebruiken bij uw aangifte van de
belastingdienst.

periodieke giften die gedaan worden aan een ANBI instelling waar
voorwaarden aan verbonden zijn.

Kom eens langs voor informatie, want samen met uw bijdrage kerkbalans
en eventueel andere giften kan dit misschien aantrekkelijk voor u zijn.
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BERICHTEN VAN UW KERKENRAAD

§ % % % Financién:
(1e kwartaal 2021)

- Kerkbalans : € 5.057,50
- Giften : € 40,00
- Zwaantje : € 25,00

Orgel-onderhoudsfonds: € ---

Zeer veel dank aan allen die hiertoe weer hebben bijgedragen!

_— Fad == — _———

—

Let op:

Als u naar de kerkdiensten wilt komen dan altijd een
berichtje aan de koster doen. Zodoende kan uw plaats in
de kerk geregeld/gereserveerd worden.
é Dit om problemen te voorkomen bij binnenkomst.
Dit kan
via de email: koster@elgzierikzee.nl

_— o = = _—

Bij het verlaten van het kerkgebouw bevindt zich op een strategische
plaats de collecteschaal. Ook blijft er de mogelijkheid om het collecte geld
per bank over te maken.

KERK : NL78 ABNA 0510 6170 50
t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland

DIACONIE: NL35 ABNA 0510 5334 34
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland + o.v.v. doel

Uit de Kerkenraad

De afgelopen periode konden we ondanks Covid-19 toch een paar keer
samenkomen.

De Bijeenkomsten van de Ringen, Kerk en Overheid, Platvorm en de Classis

10.



konden nog geen doorgang vinden, al is er voor de Classisvergadering
inmiddels een datum vastgesteld voor september. Hopelijk kunnen wij
elkaar dan na het vele email overleg gedurende anderhalf jaar weer fysiek
ontmoeten. De Classis heeft bepaald niet stil gezeten.

Vanuit de Lutherse Synode was er via Zoom weer op gezette tijden de
‘Lutherborrel’, waar Simon aan heeft deelgenomen. Vanuit het hele land
werden zo de ervaringen uitgewisseld in deze bijzondere periode.

Tevens werden wij vanuit de synode per email op de hoogte gehouden van
het verloop van de synodale verkiezing die eens in de vier jaar plaatsvindt.

We hebben overleg gehad met Mariétte de Vlieger over haar kerkenraads-
lidmaatschap. Het afgelopen jaar en het verlies van haar Chris is haar heel
zwaar gevallen. Veel tijd is nodig om dit alles te verwerken. Gelukkig heeft
ze veel steun van haar dochter, kleinkinderen en aan het medeleven vanuit
onze gemeente. Toch heeft ze moeten besluiten af te zien van het
lidmaatschap van de kerkenraad. Natuurlijk hebben wij daar alle begrip
voor. We hebben haar ervaren als een sterke vrouw en hopen dat zij met
Gods hulp verder kan met deze verandering in haar leven.

Prettig en verhelderend was het overleg dat we met Erik Ponsen hadden
over de invulling van ons kerkenblad 't Zwaantje. Fantastisch zoals hij dat
altijd zo verzorgd weet te realiseren!

De lekkages in de kerk zijn nog niet allemaal verholpen. Met de gemeente
Schouwen-Duiveland en de firma Quant zijn we in overleg, omdat er voor
de toekomst wel diverse aanpassingen nodig zijn.

Er komen veel verzoeken bij ons binnen om via collectes een bijdrage te

leveren aan diverse instanties. Iedere keer maken wij een afweging naast
onze geplande collectes het hele jaar door en komen dan tot de conclusie

dat het beter is om met grote landelijke acties na te gaan of daar een
Lutherse vertegenwoordiging is, bijvoorbeeld vanuit de Lutherse Wereld
Federatie, de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Nederlanden, of het Luthers
Genootschap.

Ds. Smink deed verslag van zijn pastorale bezoeken.

De invulling van de preekbeurten voor 2022 is zo goed als rond.
De vernieuwde liturgie ligt bij de drukker. Hopelijk kunnen we die samen

met het Nieuwe Liedboek in gebruik nemen wanneer we weer voluit
kunnen zingen.

11.



Ondanks het feit dat wij als gemeente nog niet konden zingen, waren we
heel tevreden over o.a. de erediensten rond Pasen en Pinksteren met de
mooie bijdrage van onze organist en voorzanger Rob Soeteman, organist
Koos Capelle en voorzangeres Charlotte Beunders.

Maar zondag 6 juni jl. hebben we toch ingetogen het slotlied

Gezang 426 meegezongen (“Zou ik niet van harte zingen”).

En natuurlijk niet te vergeten het resultaat van de inzet van ons kosters
echtpaar. Wat zag alles er weer verzorgd uit.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Simon van der Haagen, scriba

_ Eoed o = _—

E=— =

Parkeerbeleid

Vergeet u niet rekening te houden met het veranderde
parkeerbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland! - -
Sinds 1 juni 2021 is het parkeren in de binnenstad op

alle dagen alleen toegestaan voor vergunninghouders. S
Dit geldt dus ook voor de zondag. Parkeerkraskaarten zijn vanaf 1 juli
2021 ook niet meer geldig.

Slechts vrij parkeren op de grote parkeerplaatsen: de Laan van St. Hillaire,
de Scheldestraat, de Hoofdpoortstraat en op het Businesspark tussen de
Julianastraat en het Groeneweegje.

Gehandicaptenparkeerkaart geldt nog in de hele stad voor max. 3 uur.

_— Fd == — —
= ———— =

Vanuit de diaconie

Wij zijn u allen heel dankbaar voor uw ondersteuning via collecten en
giften in de afgelopen periode. Hierdoor konden de volgende bedragen
overgemaakt worden naar:

Voedselbank Schouwen-Duiveland € 185,00

Diaspora in der Selk bestemd voor de projecten
van Pastor Gemah Ballah in Liberia € 300,00

Kerk in Actie voor de vluchtelingenhulp in Syrié € 295,00

12.



Mede dankzij uw collectegaven voor de diaconie kon Rudolf van der Bijl
met Pasen en Pinksteren een aantal gezinnen in onze directe omgeving
ondersteunen met een voedselpakket.

Wie leeft vanuit wat God ons schenkt, wie deel uitmaakt van de
gemeenschap van allen die geloven, die herkent in de andere mensen
zijn broeders en zusters.

Wie laat dan de ander gebrek lijden wanneer hij of zij kan helpen?

Zo vervullen wij de opdracht die Jezus ons gaf.

—_— o == = _——
- S "

Berichten van en voor de gemeente

We kijken even over onze schouder naar de tijd die achter ons ligt.
Palmzondag, zouden er wel takjes zijn dit jaar? De buxusmot heeft flink
huisgehouden het afgelopen jaar, dus het was een vraagteken.

Gelukkig kwam er een telefoontje uit de RK Parochie: “Jullie takjes zijn er
het is gelukt!” Fijn en dank voor de vriendschap.

De stille week met de vieringen van Witte Donderdag, Paaswake, Stille
Zaterdag en Pasen waren fijn en we mogen dankbaar zijn dat we juist in
deze tijd weer bij elkaar konden komen.

De Paaskaars van 2020 ging dit jaar naar de Heer Edwin Gordijn in

Burgh-Haamstede. Hij verlichtte onze kerk. Dat hij huis en hart van hem
mag verlichten is onze wens.

Gezegdes:

Schrijf je treurige tijden in zand,
schrijf je goede tijden in steen.
(George Bernard Shaw)

Het gehele leven is nodig om te
leren leven en te leren sterven.
(Seneca)

13.



Leer uw deel te doen en laat de
rest aan de Hemel over.
(John Henry Newman)

Bij dit laatste gezegde past de opbrengst van de voedselmand.
We mochten legen en wegen:
15 maart — 55 kg; 11 april — 43 kg; 01 mei — 19 kg; 8 mei — 12 kg;
15 mei — 13,5 kg; 21 mei — 10 kg; 27 mei 27,5 kg; 03 juni - 22 kg;
07 juni — 5 kg.

Totaal: 207 kg

Hartelijk dank aan Wil die onvermoeibaar actie voert voor het voedsel-
mandje. Misschien ook een idee voor u? Praat er eens over met kennissen
en familie. Elk potje, pakje, flesje is welkom of muntjes die kunnen in het
mandje. Wij zorgen voor de aankoop.

Dank u wel voor uw gift en vriendschap.

Je geeft niets aan de armen; je deelt iets met hen.
(14 Dalai Lama)

We kregen van de ophalers voor de ﬁmW§ VOEDSECEANKEDIN
voedselbank een Comp"ment' CQ'M,J\\“I },jl Schouwen-Duiveland i

Kleine gemeente mooi resultaat!!
Bij dit passen de woorden van moeder Theresa.

Een glimlach schenken aan iemand die bedroefd is; een bezoek brengen,
al is het maar een paar minuten, aan iemand die in de regen loopt; iets
voorlezen voor een blinde; het hoeven maar kleine attenties te zijn, maar
het is genoeg om tegenover arme mensen op praktische wijze uitdrukking
te geven aan onze liefde tot God.

Uit: De vrucht van het geloof is liefde. Woorden voor elke dag.
Al dit verzamelen is een teken van: Gemeenschap.

‘Gemeenschap’ is een van de mooiste benamingen voor de Kerk:

In een gemeenschap hebben strenge verwijten geen recht van
bestaan, maar slechts helderheid, goedheid van hart, mededogen ...
Alleen zb kunnen de poorten van heiligheid worden ontsloten.

Uit: Een toekomst van vrede, brief van frére Roger voor 2005

14.



. Verhalen van wijsheid
Geluk

Een koning lag doodziek in bed. De artsen zeiden dat slechts één ding
hem beter kon maken en dat was een hemd van een gelukkig mens.
Knechten liepen het hele land door op zoek naar een gelukkig mens,
maar alle mensen hadden zorgen en ellende. Ze hadden de hoop bijna
opgegeven toen ze een herder troffen die heel gelukkig was.

“Geef ons je hemd”, zeiden de knechten.

“Ik heb geen hemd”, zei de herder. De enige gelukkige mens had géén
hemd dat gaf de koning stof tot nadenken.

Hij verdeelde al zijn bezittingen onder het volk, en vanaf dat moment was
hij weer gezond en gelukkig.

De beste zoon

Een oude man die voelde dat hij zou sterven riep zijn drie zonen bij zich:
“Ik laat mijn bezit na aan degene die het meest intelligent is en het
helderste inzicht bezit. Ieder van jullie krijgt een muntstuk en wie er iets
van koopt waarmee de hut waarin we wonen gevuld kan worden, zal alles
krijgen.”

De oudste zoon kocht stro, maar dat reikte maar tot halverwege.

De tweede zoon kocht zakken met veren, maar ook hem lukte het niet de
hut te vullen.

De jongste zoon kocht een kaars.

Hij wachtte tot het donker was, stak de kaars aan en vulde zo de hele hut
met licht.

Persoonlijk gebed

Heilige Geest, Vertrooster,

waai de onrust weg

die ons ver van U

kan houden.

En geef dat wij de bron

van vertrouwen ontdekken,

die ligt opgeslagen in ons diepste wezen.

Amen.
Frére Roger van Taizé(1915-2005)
in:  Een gebed voor elke dag (Kampen 2009) 94.
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We kregen van een predikant dit passende Pinksterverhaal.

Als je het verhaal leest in Handelingen 2 vers 3 in de Bijbel Gewone Taal,
dan staat er: ‘0ok zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur
verdeelt zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer.

Waar komt het vuur vandaan? Oorsprong?

Vuur staat ook voor kracht, warmte, met ‘vuur iets vertellen’
(enthousiasme).

De schildpad Jabuti en het vuur

Toen de indianen weer eens hun maniokplanten in de zon droogden, ging
een klein meisje naar de beek om water te halen en wat zag ze daar? Op
de oever sprong vrolijk de schildpad Jabuti rond om iets dat viammend
rood was. Hij legde er droge takjes op en daarboven hing een stuk vlees,
dat heerlijk geurde. Zachtjes zong hij erbij:

“Ik heb wvuur, ik heb vlees, alles is voor mij,
ik deel het met niemand!”

Is dat even een gierigaard, dacht het meisje en liep viug
naar het dorp.

“Jabuti heeft vuur!” vertelde ze ademloos.

“Vuur?”onderbrak de hoofdman het meisje. “Wat is dat?”

“Het is iets vlammend roods en de schildpad voert het met droog hout,
zodat het gaat roken,” antwoordde het meisje.

Het opperhoofd dacht een ogenblik na en ging toen naar de sjamaan om
met hem te overleggen en samen gingen ze naar de beek.

De schildpad lag al met een volle maag onder een boom en sliep.
Het opperhoofd en de sjamaan bekeken hem met toegeknepen ogen.

“Hé Jabuti!” riep het opperhoofd eindelijk, “geef ons het vuur.”
“Vuur? Wat voor vuur? Dat heb ik niet!”

“Lieg niet, kijk hier dan eens! Wat is dat dan?” vroeg de
sjamaan en krabde de nog warme as uit elkaar.

“Ach, dat is toch stof!” zei Jabuti.
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Of ze wilden of niet, de Indianen moesten onverrichter zake teruggaan,
maar het opperhoofd nam zich voor, de slimme Jabuti niet uit het oog te
verliezen.

En wat deed Jabuti verder? Hij wandelde verder langs de beek — opeens
bleef hij staan en — voordat het opperhoofd in kon grijpen, had Jabuti het
varkentje pekari buit gemaakt. In alle rust maakte de schildpad het
varkentje schoon, waste het en droeg het naar de plaats waar de as lag.

Dan zocht hij droog gras en dorre takjes bij elkaar, sloeg twee stenen
tegen elkaar tot de vonken er af vlogen en gras en takjes vlamvatten.

“Nu heb ik je eindelijk te pakken!” riep het opperhoofd opgewonden en
sprong uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Jabuti maakte snel de vlammen
uit.

“W-u-uat is er dan? Wat heb je eigenlijk? Houd je handen thuis
anders loopt het slecht met je af!” riep hij, maar het opperhoofd pakte
hem en hield hem vast.

“Deze keer heb ik het zelf gezien! Geef hier het vuur.”
“Wat voor vuur? Ik weet werkelijk nergens van!”

“Je weet het best! En als je mij het vuur niet goedschiks geeft, dan neem
ik het kwaadschiks!” riep het opperhoofd woedend en sloeg de schildpad
zo hard op een steen dat zijn pantser kraakte.

De schildpad kreunde van pijn en smeekte om medelijden. “Au Au
dood mij niet, ik toon je het vuur — ik laat je zien hoe je, hoe je het maakt!
Spaar mijn leven, ik zal je alles laten zien!”.

Toen het opperhoofd hem weer op de grond zette, nam Jabuti de twee
stenen en sloeg ze heel hard tegen elkaar dat de vonken er af viogen en
het droge gras begon te branden.

De Indiaan geloofde het nog niet en hield een hand boven het vuur, maar
hij trok hem snel weer terug.

“Dit is het vuur,” zei Jabuti en gaf de vuurstenen aan het opperhoofd. “Ik
geef ze je zodat jullie ook vuur kunnen maken, zo vaak je maar wilt.
Bedenk alleen dit: Vuur is een goede dienaar maar een slechte baas.
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Bewaak het steeds zodat het niet kan weglopen en de daken boven jullie
hoofden verbrandt.”

Het opperhoofd bedankte de schildpad voor de waardevolle stenen en de
goede raad. Daarna ging hij vlug terug naar het dorp en nog diezelfde
avond begonnen de indianen de maniokplanten boven het vuur te
roosteren.

Onder aan het verhaal kregen we een Pinkstergroet met de woorden:

De Heilige geest is de kus van God
(Bernardus van Clairvaux)

Samen met elkaar oefenen we.

Het ware geduld

Zolang aan onze wensen wordt voldaan,
weten we amper van geduld of ongeduld.
Pas als onze wensen geen gehoor vinden,
merken we hoe geduldig we echt zijn.
Eerst dan leren we onszelf goed kennen.

Gastvrijheid
Wees bereid:

de wandelaar onderdak te bieden tot de morgen,
en spijs en drank aan hem die hongerig is.

Breng een zieke vriend wat hij verlangt

en wat hem verlichting en troost biedt.

Van harte wensen we U een mooie zomer, fijne dagen.
Veraf of dichtbij, maar wees altijd blij.

-— = = = _

We ontvingen een kaart van Will Pilaar met het verzoek om het volgende te
plaatsen.

“Toen ik in april met een klein hartinfarct in het ziekenhuis kwam te
liggen, bleek na thuiskomst er een grote verrassing was.
Bloemen, kaarten, telefoontjes en chocolade.

Heel hartelijk dank. Nu weet ik dat ik er ook ‘bij hoor. Wil Pilaar
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Al weer een paar Zwaantjes terug ben ik begonnen met iets te schrijven
over de dominees die vanaf 1729 in onze kerk hebben gestaan. Ooit ben ik
in het bezit gekomen van een overzicht met dominees in onze gemeente.
Vandaag wordt hier weer een vervolg aan gegeven. De lijst met
predikanten kwam uit het gemeente archief van de gemeente Zierikzee.

U zult zien en lezen dat een heleboel tekst in het oud Nederlands staat.

Geschiedenis der Evangelisch Lutherse gemeente te Zierikzee.

We zijn alweer aangekomen bij de 12e dominee:

Ds. Jan Hendrik Fortmeijer

Den 2°" Juni 1747 te Leiden geboren, werd den 11°" Maart 1763, dus
reeds op 15 jarigen leeftijd aan de Hoogeschool aldaar als student inge
schreven, terwijl hij tegelijkertijd bij den predikant Retman het leerstellig
onderwijs genoot.

Daarna zette hij zijn voorbereiding te Amsterdam bij Ds. J. Mulder voort en
vertrok den 6" April 1768 naar Gottingen, waar hij onder

Prof. C.G.F. Walch drie proefschriften schreef en verdedigde, één over de
leer der verkiezing, getiteld: Dissertatio de decretis Praedestinationis et
reprobationis, ex Rationis judicio, non ex absolutis sed hypotheticis, en
twee over die der voldoening, onder den titel: Excercitatio Theologica de
Satisfactione pro omnibus hominum peccatis a Christo praestita, alle drie
uitgegeven te Gottingen, z.j.

Den 18" Juni 1773 in Nederland teruggekeerd,
werd hij nog datzelfde jaar tot proponent bij de
Luthersche kerk bevorderd en stond den
11*"Januari 1775 op het drietal te Schiedam,
waaruit echter A. Brughman beroepen werd.

Eerst den 22°" Januari 1776 ontving hij een beroep
naar Zierikzee, alwaar hij, na den 28°" Februari te
Amsterdam te zijn ingezegend, den 24°" Maart van
dat jaar intrede deed met Rom. 15:30. Nauwelijks twee jaren hier
werkzaam geweest zijnde, predikte hij den 1°" Maart 1778 afscheid en
vertrok naar Zutphen, dat hij reeds een jaar later verwisselde met Utrecht,
aan welke gemeente hij zich den 18" Mei 1779 verbond.

Gedurende deze periode bekostigde Gerrit Holman de kosten van de bank
op de galerij in de kerk om in 1777 tot het verhuren van zitplaatsen
ingericht te worden.

Dit verhuren had ds. Fortmeijer op zich genomen en ook voldaan.

De 13e dominee: Ds. Jeremias Schill

Geboren te Kampen. Aanvaardde zijne predikdienst bij de gemeente des
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namiddags van de 12den Julij 1778 met eene leerrede over I Petr. 5, vs 2-5.

Ten zijnen tijde, en wel op den 2den December 1781 werd het nieuw
berijmde Psalm- en Gezangboek, waarvan 100 Exemplaren door gemeld
Consistorie voor onvermogenden geschonken waren, bij de gemeente,
naar het schijnt, zonder tegenspraak, ingevoerd.

Eene aanteekening van Ds. Schill d.d. 7 September 1784 maakt
waarschijnlijk, dat ten zijnen tijde insgelijks de vernieuwing der nevens de
Kerk gestichte Consistorie kamer heeft plaats gehad.

De 14e dominee: Ds. Jozua Leistmann

Deze veertiende leeraar der gemeente deed zijne intrede des namiddags van
den 8sten Maart 1789. Zijn verblijf is door vele twisten in den kerkeraad
gekenmerkt geweest, waarvan de voorname oorzaak zeker te zoeken is in de
verschillende staatkundige denkwijze van deszelfs leden.

In de laatsten tijd van Leistman’s verblijf hadden er twee voorvallen plaats.
Het eene was het overlijden van Gerrit Holman, die reeds meermalen als
voorstander en begunstiger der gemeente door ons genoemd is, op den
5den Februarij des jaars 1794, in den ouderdom van 73 jaren en 11
maanden. Van niets groot geworden. Hij ving zijn bedrijf van kruidenier en
koekbakker aan in 1746. De trouw, waarmede hij zijnen meester gediend
had, bewoog eenige ingezetenen, dezen man, die niets bezat, meer dan
twintig duizend gulden voor te schieten. Achter en veertig jaren lang zag hij
zijn vermogen aanwassen en deed naar evenredigheid te meer goed. Hij

heeft na zijnen dood, bij Testament, den 22sten April 1782 voor den Notaris
Adriaan Oudesluys te Zierikzee gepasseerd, aan de Lutherse kerk aldaar

gelegateerd het vierde gedeelte van zijne zuivere, zeer aanzienlijke
nalatenschap, met bepaling, dat uit de rente daarvan:

1. Het orgel in een goede staat onderhouden moet worden
2. De jaarlijkse wedde van de organist & 125 gulden

3. De koster en orgeltreder met 30 gulden

4, De predikant tot 800 gulden

Gerrit Holman ligt begraven in de Groote Kerk te Zierikzee, aan de zuidzijde
in de achterkerk, digt bij het orgel (getalmerk 212).

Het andere voorval was een brand in het voorpoortaal der kerk (9 Februarij
1794) door de onvoorzigtigheid van den koster J.H. Stang in het plaatsen der
vrouwen stoven, waarin nog vuur was, op zoodanige wijze, dat de togtwind,
waaraan zij blootgesteld waren, het vuur tegen het hout de stoven aandreef.
Des kosters onvoorzigtigheid had zijne afzetting als zoodanig ten gevolge.
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“Zeeuws Oekje”

. De maene in z'n nist, da’s reegen of mist

Verklaring: De maan in een ring, dan komt er regen
. Géért? Die eit 'n puut in zn keele

Verklaring: Geert is schor

Sloeber

In Clinge staat een standbeeld van Sloeber. De wat sombere, triest
kijkende man in een te wijde overjas die tot op zijn schoenen hangt.
Sloeber is het symbool van gastvrijheid en integratie. Het beeld is gemaakt
door priester-beeldhouwer Omer Gielliet uit Breskens, die een aantal jaren
kapelaan in dit dorp was.

Bij de onthulling van het beeld zei Gielliet: ‘Een mens uit ons midden, in
feite is iedereen een sloeber, een bedelaar, want een bedelaar vraagt
begrip, liefde en aandacht.

Humor
Van een predikant kregen we deze opmerking over humor.
“Humor is voedsel van de armen”

*Weer -Spreuken.n|

weerspreUken de leukste spreuken en weetjes over het weer ¢ 44 ,
Juli - Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen.
Augustus - Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn

aan augustus verbonden.

September - Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het
vat.

Oktober - Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort in de winter
veel klaaggeschreeuw.
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BELANGRIJKE ADRESSEN

Predikant : Vacature
Consulent : Ds. R.E. van den Berg te Delft
Secretariaat : Dhr. S.G. van der Haagen
+ ouderling email: scriba@elgzierikzee.nl
Koster : De heer R. van der Bijl
email: koster@elgzierikzee.nl
Tel.:

Diaconie + voorzitter kerkenraad'

Diaken : Mevr. G. Koutstaal — van der Ent

+ voorzitter email: diaconie@elgzierikzee.nl
ABN/AMRO banknummer: NL35 ABNA 0510533434
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland

Kerkrentmeester Dhr. drs. 1.B. Val

ABN/AMRO banknummer: NL78 ABNA 0510617050
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland

email adres kerkenraad: info@elgzierikzee.nl

Pastoraat Noordeljjk deel Ds. J. Smink
email: pastoraat@elgzierikzee.nl
( Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, West Brabant, Stad Goes €.0.)

Pastoraat Zuideljjk deel  Vacant
Contact via secretariaat

( Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen)

Contacten

voor Walcheren en de Bevelanden:  Dhr. 1.J. Jooss
email: jjjooss@zeelandnet.nl

voor Zeeuws-Vlaanderen: Dhr. I.W. Quaars
email: quaarsj@zeelandnet.nl
voor het Noordelijk deel: Contact via secretariaat

Orgel— en onderhoudsfonds:

ABN/AMRO banknummer: NL04 ABNA 0510593550
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland

Email adres Zwaantje: redactiezwaantje@lutherszeeland.nl Elb E
Ledenadministratie : Erik Ponsen
( 0.a. wijzigingen) ledenadministratie@lutherszeeland.nl

Website internet : www.lutherszeeland.nl ~







