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Van de Redactietafel     
Vastentijd -  
    
 PASEN 

      

 
Bij het uitkomen van dit Zwaantje hebben we nog maar een korte tijd om  

ons voor te bereiden op het Paasfeest.   

 

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God 

een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar jou en mij en er staat 

niets in de weg. Er kan veel mis gaan in ons leven maar het hoeft geen 

obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet het 

einde. Jezus geeft een heel nieuw perspectief. Jezus heeft een weg  

geopend naar een nieuwe toekomst.  
 

Voor dit Zwaantje mocht ik een overdenking ontvangen van dominee van 

den Berg, waarvoor mijn dank. 
 

Ook ontving ik een groot aantal stukjes van de kerkenraad m.b.t. allerlei  

overleggen die belangrijk zijn voor onze gemeente.  

Heel veel informatie maar wel duidelijk waar we staan met onze gemeente. 

Met al deze zaken hebben wij als gemeente te maken.  
 

Ook is in de afgelopen weken weer een uitnodiging “Actie kerkbalans  

2020” bij u op de deurmat gevallen. 

Zoals u misschien weet, moeten wij als Lutherse gemeente Zierikzee- 

Zeeland voor elk lid een vast bedrag afdragen aan de landelijke kerk  

(P.K.N.).  
 

Helaas hebben we deze keer geen bijdrage van de heer Francke mogen 

ontvangen in het vervolg op het verhaal over Melanchthon.  

Volgende keer komt er weer een bijdrage. 

 

Ik wens u allen een goede Paastijd toe. 

 
Erik Ponsen 

2. 



 

 

OVERDENKING 

3. 

 

Op weg naar Pasen 
 

Pasen, een nieuw begin, leven, de duisternis overwonnen, de toekomst  

tegemoet, als mens er mogen zijn, bevrijding. Dat zijn allerlei gedachten,  

die bij het Paasfeest kunnen opkomen.  

Mens je bent geroepen om te leven, die weg ten leven ligt voor je open, is  

voor je geopend door het open graf in de tuin van de Paasmorgen. En de  

dood zal niet meer zijn, zo lezen we op vrijwel de laatste bladzijde van de  

bijbel in Openbaringen 21. Mens je mag er zijn, er is toekomst voor jou.  

Luther verwoordde dat alles in één van zijn hoofdwerken: “De vrijheid van  

een Christenmens”. Ik noem dat een Paasboodschap, die ik aan U in dit  

jaar 2020 wil meegeven. 

 

Als mens van Pasen, als christen op aarde ben je: 

-zondaar en rechtvaardig, 

-gebonden en toch vrij,  

-verloren maar opnieuw geboren door het  

  licht van Pasen,  

-aangevochten door het leven hier op aarde   

  maar levend uit genade.  

De Lutherse predikant Hans Mudde heeft die diepe gedachten van Luther  

prachtig verwoord in een gedicht dat als titel heeft “Een Christen zijn op  

aarde” en dat is afgedrukt in zijn liederen bundeltje “Op de wijze van het  

lied”. Die bundel met nog vele andere teksten van hem beveel ik U van  

harte aan. Een Paasgeschenk om mee te leven, om weer op te leven.  

U allen een goede Paastijd toewensend, 

 

Ds. René van den Berg 



 

 

4. 

 
 
     OVERZICHT VAN KOMENDE 

        EREDIENSTEN 
 

       Aanvangstijd:    10.00 uur, 
        tenzij anders aangegeven  

15 maart :     Zondag Oculi (Ogen)    Kleur:    paars 

 
Vignet:   “Strijd tussen kruis en slang” 
      (symbool voor goed en kwaad) 

 
   Derde zondag van de voorbereidingstijd voor Pasen  
   ontleent zijn naam aan het begin van de ingangspsalm:  

   “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer ……” 

 
Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven, St. Niklaas, België -  

               Viering van Heilig Avondmaal 

29 maart :    Zondag Judica (Doe mij recht)  Kleur:     paars 
 
 Vignet:   “Het teken van de Drie-eenheid” 

 
Zondag Judica is de vijfde zondag in de voor- 
bereidingstijd voor Pasen. 
Judica wordt ook wel Eerste Passiezondag genoemd.  
  
 

Voorganger:    Da. D. Eerland – van Vliet, Zierikzee 

09 april :    Witte Donderdag     Kleur:     wit 

Aanvang:      19.30 uur 
 
Vignet:      “Het kruis aan het hoofd van de tafel  
   symboliseert Christus, gezeten aan de  
   maaltijd met zijn twaalf discipelen: elf  
   kruisen en één slang; die wijst op Judas, die 
   zijn Heer straks zal gaan verraden” 

 
Dag van de voetwassing en van de instelling van  
‘de maaltijd van de Heer’. 
  

Voorganger:      Ds. J. Smink, Zierikzee - Viering Heilig Avondmaal 



 

 

11 april :   Paaswake - Stille Zaterdag       Kleur:     wit 
 

Aanvang:      19.30 uur 
 
Vignet:    “Kruis met grafdoek en kruik met mirre” 
 

Eigenlijk moet deze wake gehouden worden in het holst 
van de nacht. De Paasnacht brachten de Christenen al in 
de tweede eeuw tezamen wakende door. In deze nacht 
werden ook mensen gedoopt.   
Paars, bij het eerste hanengekraai te verwisselen voor wit. 

 
 Voorganger: Wordt verzorgd door de kerkenraad 

12 april :    Pasen       Kleur:     wit 
 

Vignet:    “Open graf, kruis met overwinningskroon en 
        rijzende zon met stralen” 
 

Pasen is afgeleid van het Hebreeuwse Pesach,  
voorbijgaan, een herinnering aan het voorbijgaan van  
de doodsengel in de nacht vóór de uittocht uit Egypte. 
 

 Voorganger:      Ds. J. Smink, Zierikzee - Viering Heilig Avondmaal 

26 april :     Zondag Misericordias Domini     Kleur:     wit 

   (tweede zondag na Pasen) 
 
Vignet:    “Het lam onder het tot herdersstaf gebogen  
        kruis” 
 

Het betekent ‘De Goedertierenheid des Heren’ en is  

ontleend aan de Introïtus in het latijn. 
Het evangelie voor vandaag is de parabel van de goede  
herder. Vandaar het vignet. 

 

Voorganger:      Ds. W. Baan, Dordrecht - Viering Heilig Avondmaal 

10 mei :    Zondag Cantate (Zingt)    Kleur:    wit 

   ( vierde zondag na Pasen)   

  Let op:   17.00 uur  
 

 Vignet:    “Zingen met harp, luit en fluit ….” 
 

   Ook deze naam is ontleend aan het begin van de  
   Introïtus in het Latijn: ‘Halleluja’. 
 

Voorganger: Ds. E. Schipper, Dordrecht 

5. 



 

 

6. 

21 mei :     Hemelvaart van de Heer    Kleur:    wit 
 

 Vignet:    “Christus ten hemel opgenomen” 
 

De vreugdetijd van Pasen loopt ten einde:   
de Heer bestijgt zijn hemelse troon.  
De Hemelvaart valt op de 40ste dag na Pasen. 

 

Voorganger:    Da. D. Eerland – van Vliet, Zierikzee  
- Viering Heilig Avondmaal      

24 mei :     Zondag Exaudi  (Hoor)    Kleur:    wit 

     of Wezenzondag    
 

 Vignet:    “Gebed om de Heilige Geest” 
 
   Sommige vinden deze zondag de ‘poort’ naar het feest 
   van Pinksteren en prefereren dan de kleur paars. 
 

Voorganger:    Drs. J.B. Val, Woudrichem  

31 mei :     Pinksteren              Kleur:    rood 
 

 Vignet:    “De Heilige Geest ( duif) die de  
         discipelen in ‘vuur en vlam’ zet.” 

 

In Israël was Pinksteren een oogstfeest, waarop het  
eerste brood van de nieuwe oogst werd geofferd.  
In Rome werd tot in de Middeleeuwen een nachtwake  
gehouden en het was het tweede grote doopfeest na  
de paasnacht. 
De Paaskring is nu afgesloten met de viering van de  
uitstorting van de Heilige Geest. 
 

Voorganger:   Pastoor J. van Handenhoven, St. Niklaas, België  
- Viering Heilig Avondmaal 

07 juni :     Trinitatis  (Drievuldigheidsdag)          Kleur:    wit 
   

Let op:   Radio uitzending 
 

 Vignet:   “De 3 cirkels symboliseren de Drie- 
        eenheid” 
 

De drie in elkaar gestrengelde cirkels willen die eenheid 
symboliseren. Op deze zondag worden de drie grote  
kerkelijke feesten, Kerstmis, Pasen en Pinksteren nog 
eens nadrukkelijk samengevat. De belangrijkste dag in 
het kerkjaar. Luther zei het zo: “De gouden zondag van 
Trinitatis”.  

    

Voorganger:    Da. D. Eerland – van Vliet, Zierikzee  



 

 

7. 

 
 
 
 
 
 

21 juni :     Tweede zondag na Trinitatis        Kleur:    groen 
   

Let op:   Radio uitzending 

 
  Vignet:   “Toebereide avondmaalstafel” 

 

 De avondmaalstafel staat gereed zo toont  
 ons het vignet, zulks in verband met de  
 Evangelielezing. 
 Kleur groen is de kleur van de verwachting 
 op de eeuwige zomer. 

    

 

Voorganger:      Ds. J. Smink, Zierikzee - Viering Heilig Avondmaal 

05 juli :     Vierde zondag na Trinitatis        Kleur:    groen 
 

  Vignet:   “Het schip der kerk met de  
         kruisvlag in top, varend op de  
         levenszee” 

 
 Nu we in de feestloze tijd zijn gekomen,  
 betekent dit dat er weinig over de zondagen 
 aan bijzonderheden valt te melden. 

 
Voorganger:    Ds E. Cossee, Rotterdam 

LET OP !!!  Vooraankondiging overige Lutherse diensten in  

Middelburg : 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Ook in 2020 zullen er in Middelburg diensten worden gehouden waarbij  

de Lutherse liturgie wordt gebruikt. In totaal zijn er 2 diensten. 

Aanvang:    10.00 uur 
 

 12 juli         Ds. Jörg Buller 

 18 oktober  Ds. Johan Beijer 
 

We hopen bovenstaande diensten door een grote groep  

Lutheranen wordt bezocht! Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Joris Jooss    

(contactpersoon voor Walcheren en de Bevelanden) 



 

 

8. 

MAART  

14 Rolf van der Bijl   

18 Anneline Klijnsma   

25 Dhr. T. Seinstra 
 

 

30 
Mevr. E. van Veen -   

Warrink   

31 Christiaan Ponsen   

31 
Mevr. Hanson -  

van der Linde   

APRIL 

3 Mevr. C. ‘t Hart   

7 Dhr. Piet de Smit   

8 Mevr. F. de Veth-Thurzová   

18 Mevr. J. Wesdorp - Gieskes   

25 Dhr. C. de Vlieger   

MEI 

3 Mevr. M. de Voogd   

4 Dhr. W. Baan   

7 Dhr. S. van der Haagen   

10 Mevr. A. Bos-Hofmann   

10 Mevr. M. van Dam   

Hartelijk geluk gewenst 
We feliciteren onze jarigen 



 

 

9. 

 

vervolg MEI  

28 Dhr. O. Dekker   

29 Dhr. J. Monster   

JUNI  

1 Dhr. B. van Noordwijk   

17 Mevr. M. de Jong-  

  Duijnhouwer 
  

20 Mevr. R. Holm - Autere   

22 Mevr. H. Monster - Arends   

23 Dhr. E. Ponsen   

Ter herinnering vermelden we hier nog even de volgende data. 
Noteert u deze data in uw agenda.  
 
Aanvangstijden: Bezige Bij  14.00 uur in de consistorie 

        Kringmiddag:   14.00 uur in de consistorie 
  

 

 

 

 

DATA  BEZIGE BIJ  en  KRINGAVONDEN 

Bezige Bij  6 april 4 mei 8 juni  

Zomer 

vakantie 

 

Kringmiddag 20 april 18 mei  22 juni 



 

 

10. 

 
• Financiën: 

  (4e kwartaal 2019) 
 

 

· Kerkbalans  : €    1.300,=  

 

· Giften  : €    2.203,50 
 

· Zwaantje  : €        21,50 
 

· Orgel- /onderhoudsfonds:  €   - - - 
 
 
 
 

We zijn al volop aan het nieuwe jaar bezig en de blije Paasdagen zijn in 
zicht. 
Toch kijken we over onze schouder en zien het volgende: 
 
Begin november hadden we de Dorcas voedselactie.  
In totaal is er binnen gekomen:  251 kg voedsel en € 100,= aan giften per  
bank. Mooie kilo’s en zeker een mooi bedrag.  
Dank voor de spontane hulp van Erik. 
 
12 november heeft het orgel een goede onderhoudsbeurt gehad.  
De firma Nijsse heeft weer zijn best gedaan en de organisten kunnen weer  
fijn zonder problemen spelen. 
 
15 november waren er 20 kinderen o.l.v. juf Ruth van de Louis de Jonge  
school op bezoek. De juf had over Bach verteld en gezegd dat die man  
Luthers was. Daarom gaan we nu de Lutherse kerk in Zierikzee bekijken.  
Pieter Eerland heeft spontaan aangeboden om wat voor kinderen passend  
was te spelen. De kerk was aangekleed en er konden vragen gesteld  
worden. Het werd een fijn uur. 
 
29 november vierden we onze adventsavond in een fijne sfeer.  
Viola had veel gebakken, Wil had bowl gemaakt, Heike koek gebakken,  
Ellen de tulband. 
Teunie had de adventstukken in de kerk en consistorie gemaakt en Myrthe  
van der Graaf heeft alle adventsgroeten verzorgd. Zo is er door velen  
gewerkt en het leverde blije gezichten op.  
Een fijne avond waar we met genoegen naar terugzien. 
De schaalcollecte voor de Lutherse gemeente Werningerode in Duitsland  
bracht totaal, met de giften per bank en inclusief het busje in de gang  

BERICHTEN VAN UW KERKENRAAD 



 

 

(€ 24,00), € 368,10 op.  
Via J.B. V. te W. kregen we nog een spontane gift van € 250,= van het  
Fonds Lidmatenhuis Evangelisch Lutherse gemeente Rotterdam. Zodoende  
werd het een totaal € 618,10.  

Een mooi bedrag waar de diaconie blij mee is. 
 

Het mandje in de kerk voor de voedselbank wordt goed bedacht.  
18 oktober: 29 kg – 9 november: 3 kg – 21 november: 14 kg - 12 december:  
20 kg - 3 januari: 22 kg.  
In totaal in 2019: 387 kg. Bij het afhalen van het voedsel kregen we een  
compliment dat we zoveel verzameld hadden. 
 

12 december werd het bloemenbusje uit de gang geleegd € 28,70. En ook  
het orgel/ onderhoud busje € 49,90. 
 

30 december knorden de koffie-varkens € 60,80 bij elkaar, het gehele jaar  
door waren ze in de weer en brachten € 447,43 op. We verbruikten € 439,10  
dus er was per 31-12 over € 8,33 en nog wat op voorraad. 
 

De bloemenpot voor iets extra’s bracht in 2019 € 138,70 op en we hebben  
uitgegeven € 138,25 dus een positief saldo van € 0,45! 
In 2019 mochten we een mooie gift van € 2.000,00 ontvangen van 
mw. A.B.H. te O., waar we heel blij mee zijn en haar hartelijk voor  
bedanken. 
 

Voor het Luthers Genootschap Batu eilanden kregen we € 225,00. 
Ook kreeg u een brief mee voor een bijdrage om voedselpakketten te maken  
voor onze eigen gemeente.  
Fijne reacties erop en we kregen binnen € 193,40. 
 

Schoenendoosactie 2019 heeft het mooie bedrag € 280,14 opgebracht. 
Wat is er nu mooier dan een kind blij maken en een blij gezicht te zien. 
 

Voor KIA – Kind in de Knel konden we € 123,20  
overmaken. 
 

U ziet het een kleine gemeente, maar spontaan in ’t  
geven. 
Dank u wel allemaal. 
 
 
December is een fijne feestmaand, maar toch zijn  
er ook verdrietige momenten. 

11. 



 

 

15 december 2019 overleed  
 

 Dirk Sterkenburg 
 
 in de leeftijd van 77 jaar. 
 
De tekst op de kaart was mooi:  “Wetende dat de tijd kort  

was, bleef de hoop ………” 
Levenspartner van ons gemeentelid Laura van der Voorde. 
Hij was al geruime tijd niet in orde. 
En dan komt het toch nog onverwachts. 
We wensen haar veel sterkte toe voor de komende tijd. 
 
 
 
19 december 2019 overleed toch nog onverwachts 
   
 Elisabeth van der Kreeke geboren Ravenzwaaij 
 
 in de leeftijd van 82 jaar 
 
De afscheidsdienst werd voor haar gehouden op 24 december in haar  
“Zwaantjes” kerk.  
Bep – plagend ook wel Beppie genoemd door de koster, was klein en  
kordaat en hield van aanpakken. 
Jaren geleden kwam ze op monumentendag op bezoek en zei: “wat een lief  

kerkje is dit. Ik zal nog wel eens terugkomen”. 
Ze kwam terug en ging niet meer weg en was altijd present. 
Belangstelling voor alles: lezen – delen – zorgen en …………. zelfs koper  
poetsen. Thuis doe ik het niet meer maar hier wel.  
Zo’n poetsmiddag met haar was gezellig en er werd gewerkt. 
Voor de adventsavond werd er gebakken en altijd werden er kaarten  
gekocht en verstuurd, want je moet belangstelling voor je medemens tonen. 
Zo was ze klein en dapper en gaf ze ons vriendschap en gezelligheid. We  
missen je Bep en zijn dankbaar voor de tijd dat je in ons midden was. 
Pal achter haar in de kerk, aan de koffietafel voor haar zat onze trouwe  
Geertje. Ze konden het goed met elkaar vinden.  
Wie had kunnen denken of vermoeden dat 2 dagen later onze Geertje zou  
overlijden? 
 
 
21 december 2019 overleed geheel onverwachts 
 
 Geertje Nelisse  geboren Pols 
 
 in de leeftijd van 94 jaar 

12. 



 

 

De afscheidsdienst vond plaats vrijdag 27 december in het Dorpshuis van 
Dreischor. 
De sterke en energieke Geertje, altijd zorgend, bordurend en actief is  
ineens niet meer bij ons. Dit hadden we niet verwacht. 
Gevallen, enkel gebroken en gezet, alles ging goed. Ze ging in de Victoria  
voor revalidatie, maar daar het wat langer duurde is ze naar het verpleeg- 
huis Cornelia gebracht. Voor revalidatie was dit beter, ze vond het prima  
want “over een paar weken ben ik toch weer thuis”, zei ze. Controle voor  
haar enkel, het zag er goed uit, kreeg nieuw gips voor 4 weken en dan zou  
ze loopgips krijgen of zelfs niet als het goed ging. Ze kreeg bezoek uit onze  
gemeente en was opgewekt en ze zei tot morgen. ’s Morgens bleek dat ze  
voorgoed was ingeslapen. Geertje haar borduurnaald gaat niet meer, ze  
was haast aan de 2600 kaarten toe! 
Jarenlang bezig met heel veel plezier. Ook zorgen en zelfs toen ze 85 was  
nog poetsend, schoonmakend, om 17.00  uur klaar, kom ik pak nog  
even dit of dat mee. 
Bracht je haar naar “Dreister” dan zei ze bedankt voor de gezellige  
dag, het was heerlijk zo. Nou wij moesten zeggen: bedankt, want ze had  
heel wat werk verzet. De vriendschap, belangstelling en hartelijkheid zullen  
we missen. 
 
Bep en Geertje, beiden trouw en hartelijk, bedankt voor alles. Het was  
fijn dat we jullie in ons midden hadden en……. 
 

  Jullie waren een voorbeeld voor ons. 
 
 
 
 
25 december de verjaardag vieren van de geboorte van Jezus en heel  
speciaal dit jaar, belijdenis doen van ’t Geloof door 
 

Gera Klijnsma – Steutel 
 
Een hele stap in deze seculiere tijd. Openlijk ervoor uitkomen dat je  
Christus wilt volgen. 
Fijn dat je dochters overgekomen zijn uit Amsterdam en Londen. 
Het werd een feestelijke viering en er werd lang nagepraat, werkelijk een  
dag met een gouden randje. 
5 januari drukbezette eredienst in Kerstsfeer, de kerstboom staat nog  
want de Kersttijd is nog lang niet voorbij. Heike had met Oudjaar aan ons  
gedacht en oliebollen gebakken, dus er zat een goede sfeer in het  
samenzijn in de consistorie. Dank je wel Heike. 
 

13. 



 

 

“HIJ ZAL HET GEKNAKTE RIET NIET BREKEN” 

 
Na de Kersttijd trekken we mee met de volwassen man van Nazareth.  
Als eerste daad laat hij zich dopen en schaart zich in de kring van mensen  
die weet hebben van hun zwakheid. Terecht is op Jezus van toepassing  
wat de profeet zegt: “Zie mijn dienstknecht, hij roept niet en schreeuwt  
niet, hij laat zijn stem niet horen op straat.  
Het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet  
uit”.  
Wie dit jaar Jezus wil volgen in de zondagse evangelieverhalen, zal onder  
de indruk komen van deze Mens die vol is van Gods Geest van  
Barmhartigheid.  

   Jesaja 42: 1-3 
 
En zo komen we bij de 2e februari. 
De opdracht van onze Heer in de tempel, ook genoemd Maria Lichtmis of  
de dag van het Licht. Bernadette en Piet uit Goes waren op bezoek.  
Bernadette als Zeeuws-Vlaamse had traditiegetrouw pannenkoekjes  
gebakken. In Zeeuws-Vlaanderen een traditie. Ze gebruiken daar de  
woorden: Al is een vrouwke nog zo arm met Lichtmis, maakt ze haar  
panneke warm. 
 De pannenkoek zou een oeroud symbool voor de zon zijn. 
 De traditie van pannenkoeken eten op Maria-Lichtmis zou ontstaan 
 zijn doordat men op deze dag ook de arbeidscontracten op het  
 platteland liet aanvangen. Het was dus het begin van het nieuwe  
 landbouwjaar en dus een reden tot feesten. 
 Lichtmis en pannenkoeken bakken, ze gaan al jaren samen. 
 

 
 
Fijn Bernadette dat je er was met Piet, deze traktatie hadden we al eerder  
van je gehad, maar nooit precies op de goede dag. 
 
De kringavonden met de Heer Gerrit Francke zijn vanaf  februari  
middagen geworden.  
We komen dan om 14.00 uur samen in de consistorie. 
 
 
We zijn op weg naar Pasen en uw kerkenraad wenst U 
een gezegende en zinvolle tijd toe. 
 
Secretaris Teunie van der Bijl-Pannekoek 

14. 



 

 

15. 

Veertig dagen vasten. Een protestants perspectief. 
 

Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al  
eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze  

periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te  

zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. 
 
Anno 2020 onthouden veel mensen die vasten 
zich van eten en drinken door bijvoorbeeld  
alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook  
wordt van andere dingen afgezien: de  
vanzelfsprekendheid van uitvoerige conversaties  
aan tafel, roken, Netflix kijken, sociale media,  
soms ook seks. Door te vasten ontstaat ruimte  
voor God en de ander. In de eeuwen na de  
Reformatie nam het gebruik om te vasten onder  
protestanten af, maar sinds een paar decennia  
leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar  
komt de hernieuwde belangstelling voor dit  
gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? 
 
Terugkeer van een eeuwenoude traditie 
 

De hernieuwde aandacht voor vasten hangt samen met tenminste twee  
dingen: veranderingen in onze cultuur en veranderingen in onze kijk op  
wat geloof is in die cultuur. In onze samenleving is veel aandacht voor  
voedsel, onder andere in relatie tot onze gezondheid. In het streven naar  
‘gezonde voeding’ en/of een gezond gewicht zijn diëten, vasten en kuren  
vandaag de dag geregelder praktijken dan in voorbije eeuwen. Het tijdelijk  
of permanent laten staan van (bepaalde soorten) voedingsproducten is  
voor veel mensen niets nieuws. Dat kan ook het vasten om religieuze  
redenen ‘gewoner’ maken. 
Als het gaat om onze kijk op geloof dan is er sinds enkele decennia in de  
liturgiewetenschap, en meer recent ook breder in de theologie,  
systematisch meer aandacht voor rituele praktijken. In een cultuur die  
sterk gericht is op ervaring, beleving en emotie, ontstaat (weer/meer)  
ruimte voor de opvatting dat christelijk geloof niet alleen of vooral een  
zaak is van het hoofd, maar (ook) een heel lichamelijk gebeuren. 
Dat soort aandacht heeft ook altijd zijn uitwerking op de praktijken van  
mensen zelf en zo is er voor protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor  
rituelen, het aanhaken bij oude tradities en het in grote vrijheid zelf  
modelleren daarvan. Daardoor is het frame “vasten-is-voor-katholieken” 
wat naar de achtergrond verdwenen en zien we in protestantse kringen  
een terugkeer van het vasten. 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd


 

 

Uitstellen van de ontvangst van goede gaven 
 

Eten is ‘een ding’ in de christelijke godsdienst. Onze omgang met voedsel  
en onze maaltijdgebruiken weerspiegelen hoe we als mensen omgaan met  
elkaar en met God. De Schriften staan vol verhalen van eetbaar en  
niet-eetbaar voedsel, van maaltijden die gedeeld worden, van gasten en  
gastgevers, van tafelrituelen en tafelgesprekken. Vaak willen die verhalen  
uitdrukken hoe God zelf in dat voedsel en die maaltijden op ons toe komt  
en bij ons wil zijn – de maaltijd van de Heer/het avondmaal is daarvan bij  
uitstek een voorbeeld. Afzien van eten en drinken, en in het verlengde  
daarvan ook van andere dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen,  
is daarmee ook ‘een ding’. Maar wat is daar de zin van? 
Voor een protestants perspectief op de zin van vasten neem ik mijn  
vertrekpunt bij Maarten Luther. In zijn Kleine Catechismus werpt hij een  
interessant licht op de maaltijd wanneer hij het volgende gebed voorstelt  
als onderdeel van de tafelzegen in huiselijke kring: “Heer God, hemelse  
Vader, zegen ons en deze uwe gaven die wij uit uw milde goedheid  
ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.” Luther laat zien dat  
de gehele maaltijd een gave is die wij van God  
ontvangen. 
“Uwe gaven” moeten we niet te smal opvatten.  
Het zijn de salade en de pan met pasta of de  
schaal met dampende aardappels die klaarstaan  
op de tafel. Maar ook vallen onder die gaven de  
inspanningen van de kok die de maaltijd heeft  
bereid en de arbeid op het veld en in de fabriek die  
eraan voorafgingen. En ook de verbondenheid met  
eventuele tafelgenoten en alle mensen die eten is  
een gave. 
Anders gezegd: aan tafel wordt voedsel aan ons en worden wij aan elkaar 
gegeven als geschenk van de goede God die daarin zelf met ons wil zijn.  
Aardse goederen als gaven van God beschouwen is heel Bijbels. In dat  
spoor zijn genieten van een Netflix-serie, van de contacten en gedachte 
wisselingen die sociale media je bieden, van de intieme gemeenschap met  
een ander mens, ook goede gaven van God. 
De valkuil is nu te denken dat de vastentijd geen gave is. Zoals eten een  
gave is, is niet-eten dat ook. Vasten is de herontdekking van (onder  
andere) eten als gave, als iets ‘niet-vanzelfsprekends’, door het ontvangen  
van die gave uit te stellen. Vasten is de gave van de voorbereiding op het  
feest van de opstanding, die wij in ontvangst nemen door ons – vanuit de  
vrijheid waarin God ons gesteld heeft – veertig dagen te onderwerpen aan  
het ‘afzien van…’. 
Telkens wanneer in een vrij ogenblik je hand naar je smartphone neigt om  
je timeline te checken en je die handeling uitstelt, telkens wanneer je  
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normaal gesproken bij de koffie de koektrommel zou openen maar die nu  
dichtlaat, breng je je de komst van dat grote feest te binnen. Door te  
vasten worden we onderdeel van de wereldwijde gemeenschap van  
mensen die door te vasten heel lichamelijk ruimte maken voor God in hun  
leven en zich bewust voorbereiden op het feest van God die zichzelf steeds  
opnieuw aan hen wil schenken. 
 
Vasten én bidden 
 

Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de ruimte 
van dat verlangen kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de  
naaste. Verschillende Bijbelse verhalen vermelden al het samengaan van 
vasten en bidden. In dat spoor vieren veel kerken in de veertigdagentijd 
doordeweeks (want zondag is een feestdag, geen vastendag!) extra  
vespers of andere vormen van getijdengebed. 
Dat bidden kan ook persoonlijk en op eenvoudige manieren vormgegeven  
worden: door het gebruik van veertigdagenscheurkalenders, apps,  
dagelijkse vasten e-mails, meditatieve boekjes – er is allerlei materiaal in  
omloop dat in de vastentijd kan helpen de aandacht te richten op God en  
elkaar. Dat is uiterst behulpzaam (zolang je je er niet door laat  
overspoelen): het verlangen en de ruimte die door vasten ontstaat, wil 
worden gekoesterd als een gave van God zelf. 
 

Geschreven door Mirella Klomp (liturgiewetenschapper) 
 

Verder lezen: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann 
(red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten.  
Heeswijk: Berne Media 2018. 

 
 

  
 

 
 Bijeenkomst Kerk en Overheid 

 
Op 30 oktober 2019 kwamen vertegenwoordigers van kerk  
en overheid weer bijeen in het gemeentehuis. De stuurgroep kerken  
bereidt deze bijeenkomsten voor. 
Dit overleg wordt als zinvol ervaren. Toch kunnen er meer onderwerpen  
besproken worden die door de kerken aangegeven kunnen worden. Nu is  
het hoofdzakelijk de informatie die de gemeente geeft. 
Zinnig zal zijn: meer communicatie met de stuurgroep kerken en de  
achterban. 

  Berichten van en voor de gemeente 

https://www.berneboek.com/9789089722942/rond-de-tafel/


 

 

Wederzijdse belangen kerk en gemeente moeten we in ere houden. We 
moeten zuinig zijn op dit overleg. 
Het werk van de stuurgroep kerken wordt formeel bekrachtigd. 
In een samenwerkingsverband wordt nagedacht over de invulling van de 
herdenking van 75 jaar bevrijding. 
Enkele leden van de stuurgroep kerken hebben een gesprek gehad met  
het management van Allevo. 
Het betreft hier de stand van zaken betreffende de geestelijk verzorger.  
Er zijn vragen over het uitblijven van scholing van het personeel  
aangaande zaken van geestelijke aard. 
Hopelijk zal de nieuwe burgemeester ook de stem van de kerken willen  
horen, gelijk zijn voorganger de heer G. Rabelink. 

 
Verslag Platform voor de 
kerken in Zierikzee.          
 
 
Op 11 februari 2020  
kwamen de afgevaardigden weer bijeen in het parochiecentrum.  
Eric Steegmans van de Rooms Katholieke parochie was de voorzitter.  
Bij de evaluatie van de Volkskerstzang was ook Cathy Kotoun, dirigente  
van Kunst en Eer aanwezig. Ze zag graag dat alle onderdelen volgend jaar  
wat beter op elkaar afgestemd zijn, dan wordt het een nog mooier geheel. 
De aangeschafte banners met mooie info van de kerken kwamen goed van  
pas bij de Volkskerstzang, de Eenheidszondag en de ontvangstavond voor  
nieuw ingekomen burgers in het gemeentehuis. De belangstelling voor de  
kraam van de kerken op die avond viel wat tegen, ondanks de mooie  
banners en allerlei informatiemateriaal. Ook dit jaar was de bijbelquiz weer  
een groot succes. Vooral de ontmoeting van mensen uit verschillende  
kerken werd als zeer positief ervaren. 
Het avondgebed op de koopavond 1* maal per twee weken zal ook het  
komend seizoen weer plaatsvinden.  
 

Op 16 april om 19.30 uur is er in de Nieuwe Kerk een interkerkelijke  
dienst ter viering van 75 jaar bevrijding; het belooft een mooie dienst te  
worden. 
 

Op 26 april is er in de Gasthuiskerk de jaarlijkse viering met kleurrijke  
mensen. Deze twee diensten van harte aanbevolen. De Gebedsweek eind  
januari was zeer de moeite waard.  
Pastoor Fons van Hees is zeer enthousiast over een 2-daagse conferentie  

omtrent het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon. Een nieuw elan  

zoeken voor onze kerkelijke gemeenschappen. Er moet eigenlijk een  
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cultuuromslag plaats vinden, het is niet 5 voor twaalf maar 5 over 12. Er  
hebben zich al 1000 mensen aangemeld voor deze conferentie.  

Eric Steegmans besloot de vergadering en las ‘Ik ben er voor u’.  

Vanuit de kerkenraadsvergaderingen van  
18 november 2019, 13 januari en  
24 februari 2020. 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij u op de  
hoogte hebben gehouden omtrent het reilen en zeilen 
van onze gemeente. 
De papieren van de Kerkbalans werden bekeken alvorens verstuurd te 
worden. De zaken voor de adventsviering werden geregeld. Besloten is om 
niet meer direct positief te reageren op alle donatie - verzoeken van veel 
diverse instanties.  
Het Nieuwe Liedboek is binnen en zal gelijk met de herziene liturgie in  
gebruik worden genomen. Wat betreft de liturgie zijn we nog druk aan het 
stoeien met de door de synode aangereikte suggesties. 
Het beleidsplan is bijgesteld en zal na goedkeuring van de voltallige  
kerkenraad weer op de website geplaats worden. 
Een prachtig Luthers document is het boekje ‘4 x Sola’, waarin het  
gedachtegoed van Luther duidelijk uiteengezet wordt.  
Het kost slechts € 5,=. Wij hebben er vast al een aantal van besteld. 
Er is contact met de gemeente Schouwen-Duiveland over hetgeen nog aan  
te leveren valt vanuit onze gemeente voor het archief. 
Teunie van der Bijl en Heike Vollewens zijn aftredend en geven aan zich 
niet meer verkiesbaar te stellen voor een volgende periode.  
Gerda Koutstaal is volgend jaar aftredend en dan ook volgens de regels  
van de kerkorde niet meer herkiesbaar. Maar Mariëtte de Vlieger zal onze  
gelederen in de kerkenraad nu komen versterken. Na enige gesprekken en  
beraad stelde zij zich beschikbaar en is nu verkozen door de kerkenraad.  
De gemeente is hiervan reeds op de hoogte gesteld. 
In Middelburg zijn in de Nieuwe Kerk nog 2 Lutherse  
diensten gepland, over een dienst in Groede is nog niets  
bekend. 
De proefdruk van de hernieuwde liturgie is binnen, er zit  
dus schot in. 
We hebben afscheid moeten nemen van onze pastoraal  
medewerker dominee Jacobine Scholte-de Jong, die het  
beroep naar Gouda heeft aangenomen. We zullen deze  
bijzondere vrouw missen, maar gelukkig zal ze t.z.t. nog  
wel eens bij ons voorgaan. 
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Onze volgende vergadering staat gepland voor 23 maart 2020, in de  
consistorie en wel om 10.00 uur.  
 
 
Bijeenkomsten Ring Schouwen-Duiveland en Tholen van  
5 november 2019 en 29 januari 2020 
 

Het thema van de bijeenkomst van 5 november was ‘Ervaringen met  
nieuwe vormen van kerk-zijn’. 
De opzet van deze avond was ontstaan vanuit zorgen over steeds kleiner  
wordende kerkelijke gemeenschappen.  
Sprekers waren ds. Arie van der Maas, onze classis-predikant en ds. Paul 
Prijt, voorganger van de Baptistengemeente te Sittard. Ds. van der Maas  
vertelde over zijn ervaringen in de Zak van Zuid-Beveland. Hij deelde met  
de aanwezigen enkele uitgangspunten voor de toekomst: 
Houd zo lang mogelijk uw levende geloofsgemeenschap overeind en blijf 
op zondagmorgen samenkomen en zoeken naar vernieuwing, i.p.v. alleen  
proberen te overleven en wees realistisch. 
Ds. Prijt ging uit van een ander perspectief: wat kunnen we leren van  
kleine huisgemeentes? 
Kleine tafelgemeenschappen zijn waardevol. Ontmoeting en naar elkaar 
luisteren binnen onze geloofsgemeenschap blijft altijd van belang. Waak 
wel voor eenzijdigheid of afzondering. Zorg dat je ook deel blijft uitmaken 
van het grote geheel.  
De bijeenkomst van 29 januari had als onderwerp ‘Wakkere jongeren  

dromen van de kerk van morgen’. Zes jongeren deelden met elkaar en de  
aanwezigen hun ideeën en verwachtingen over de kerk.  
Hun eerste vraag was: ‘Hoe gastvrij is de kerk eigenlijk’? Al snel was er  
interactie tussen de jongeren en overige aanwezigen. Maar de kerk wordt  
door de jeugd ook gezien als meer dan alleen de kerkdienst. Het is ook  
van belang om samen met leeftijdsgenoten iets te kunnen doen.  
Het gesprek verdiepte zich met de vraag naar hoe we de sacramenten van  
de kerk vieren. 
Jeugdwerker Leontien Slabbenkoorn-de Muijnck deelde haar ervaringen en  
inzichten met de aanwezigen. 
Deze bijeenkomst was de tweede in de serie ‘Nieuwe vormen van kerk  

zijn’.  
De derde en laatste bijeenkomst met dit onderwerp zal zijn op  
6 mei 2020, waar enkele senioren hun licht laten schijnen over de  
toekomst van de kerk. 
Net als alle bijeenkomsten van de ring nu ook weer toegankelijk voor  
iedereen! 



 

 

Impressie van de Classis Delta vergadering op 25 november 2019 
 
In Nieuwerkerk kwamen de leden, enkele adviseurs en gasten bij elkaar.  
De nieuwe preses ds. Marjo Wisse opende de vergadering. Speciale gast  
was ds. R. de Reuver i.v.m. de bespreking ‘Concept nieuwe visienota voor  

de kerk’. Een belangrijke kern van deze nota is het proberen loslaten van  

‘kramp door krimp’ en meer aandacht voor vreugde om wat in alle  
verscheidenheid ontvangen en gedeeld mag worden.  
Er vond een waardevolle gedachtewisseling plaats. 
Na de pauze kwamen de voorgestelde kerkorde-wijzigingen aan de orde.  
Het ging o.a. over de tijdelijke- en hulpdiensten die predikanten kunnen  
verrichten in diverse gemeenten. Men is niet blij met de voorstellen  
hieromtrent en vanuit kleine gemeenten is bezwaar aangetekend.  
Ds. de Reuver zegde toe het gehoorde mee te nemen naar de Synode.  
Vanuit de Ringen werd verslag gedaan. 
Aan het eind van deze boeiende vergadering werd afscheid genomen van  
scriba Piet van den Boogaart. 
Ter afsluiting zongen de aanwezigen een lied en werd gezamenlijk het  
‘Onze Vader’ gebeden. 

We zitten in het voorjaar en willen u even wat laten weten over de lente 
bloemen.  
 
Eetbare lentebloemen. 
 
WITTE DOVENETEL    PAARSE DOVENETEL 
De bloemen van de witte dovenetel  De purperen bloemen zijn iets 
smaken lekker naar honing.   kleiner dan die van de witte 
Vroeger zogen de kinderen het   dovenetel.  
nectardruppeltje op. Dat was een   Maar een komkommerschotel 
echte lekkernij.     ziet er feestelijk uit, als je er 
       wat van die kleine, mauve 
        bloemen over strooit. 
 
 
 
 
 
 
…… ik mijn kerkbalans voor 2020 al doorgegeven heb aan het secretariaat. 
 

 
…… ik er over nagedacht heb of ik iemand weet voor de kerkenraad. 
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  Wist u dat? 
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Bloemen zeggen meer. 
 
HET MADELIEFJE (Bellis perennis),  HET LELIETJE-DER-DALEN  
liefje van de wei, is symbolisch voor  (Convallaria majalis) staat  
onschuld, reinheid (maagdelijk-  symbool voor eenvoud. 
heid), trouw in de liefde en loyale        Het lelietje–der-dalen bloeit in  
madeliefjes, als een ketting    in de maand mei en is ook 
geregen, heeft dan de betekenis  symbool van de liefde. 
van verbondenheid en geluk.   Bij graven is het lelietje der dalen 
       terug te vinden als symbool van 
       Christus als brenger van het  
       heil en het evangelie. 
       Het lelietje-der-dalen is het  
       nationaal symbool van Finland. 
 
 
 
 
HET MAARTS VIOOLTJE   DE BOTERBLOEM 
 
Het maarts viooltje (Viola odorata)  De boterbloem (Ranunculus  
bloeit vroeg in het voorjaar   acris) is het symbool voor sterk 
welriekend. Grieken strooien   zelfrespect (rijkdom), kinderlijke  
de bloem vanwege de geur bij   onbevangenheid en stralende  
speciale gelegenheden over de vloer. charme.  
Het maartsviooltje is de bloem van  Als kerkelijk symbool staat de  
de Godin Aphrodite en symboliseert  boterbloem voor het celibaat.  
de verleiding. De Engelse benaming  De Engelse benaming voor  
benaming is: ‘look up and kiss me’,  boterbloem is ‘Buttercup’, een  
Het maarts viooltje is de nationale   vrouwelijk symbool voor  
bloem van Griekenland.    ontvangen. 
Binnen het christendom wordt het 
maarts viooltje gewijd aan Maria, 
symbool voor zuiverheid en  
zedigheid.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23. 

VIER X SOLA 
  
 1. Sola Fide, of het geloof alleen 
 2. Sola Gratia, of de genade alleen 
 3. Solus Christus, of alleen Christus 
 4. Sola Scriptura, of alleen de Schrift  

 
 

De verschillende hoofdstukken zetten helder uiteen  
hoe dat, wat ooit in belijdenisgeschriften als de Confessio Augustana is 
neergelegd, tot vandaag de dag kan spreken en spreekt in de  
geloofsconcepten van hedendaagse mensen en in hun worsteling met  
levensvragen en maatschappelijke uitdagingen. 
 
Dit boekje is geschreven door: 

Trinette Verhoeven en Martin van Wijngaarden 
Het is een aanrader i.v.m. onze Lutherse traditie. 

 
Het boekje is bij de secretaris Teunie van der Bijl in te zien en te  
verkrijgen voor € 5,00. 
 
 
 
WEERSPREUKEN 
 
MAART: 
 Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind.  

 
APRIL: 
 Op 1 april geen zon, vaak water in de ton. 
 
MEI: 
 Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.  
 
JUNI: 
 In juni te veel regen in de nok, schaadt de bij en de bonenstok.   

 
Op de valreep kwam er nog een berichtje binnen op de redactie. 
Gelukkig was er nog ruimte om iets in te voegen. 
 

 
Dominee Jacobine Scholte - de Jong 
Onze pastoraal medewerker voor de Bevelanden, Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen ds. Jacobine Scholte - de Jong uit de Hervormde Nieuwe Kerk-



 

 

gemeente Middelburg heeft een beroep aangenomen naar Gouda en gaat  
ons helaas verlaten. 
16 Februari jl. vond er onder grote belangstelling een indrukwekkende  
afscheidsdienst plaats in de Nieuwe Kerk, onder de Lange Jan, in  
Middelburg. 
Zondag 8 Maart jl. was haar intrede-dienst in de grote St. Janskerk in  
Gouda. Een bijzondere gebeurtenis in die prachtige kerk met die  
schitterende gebrandschilderde ramen. In Gouda is zij nu de predikant van  
de Protestantse Wijkgemeente Westerkerk. Het was een mooie dienst met  
veel aanwezigen; haar drie kinderen Josephine, Tijs en Barak waren er  
natuurlijk ook bij. Ze keken hun ogen uit en je zag dat ze trots waren op  
hun moeder. 
We zullen haar missen, maar gelukkig zal ze nog wel af en toe bij ons  
voorgaan.  
 
 
 

In de vorige Zwaantjes ben ik begonnen met iets te schrijven over de  
dominees die vanaf 1729 in onze kerk hebben gestaan. Ooit ben ik in het  
bezit gekomen van een overzicht met dominees in onze gemeente. 
Vandaag wordt hier een vervolg aan gegeven. De lijst met predikanten  
kwam uit het gemeente archief van de gemeente Zierikzee. 
 
U zult zien en lezen dat een heleboel tekst in het oud Nederlands staat. 
 
Geschiedenis der Evangelisch Lutherse gemeente te Zierikzee. 
 
We zijn aanbeland bij de 9e dominee:  Christophorus Arnoldus Beckman  
 

 
Over hem was weinig tot niets terug te vinden. 
Hij is geboren te Dortmund. 
Hij was, na den 26en October 1759 te Amsterdam ingezegend te zijn, van 
9 December 1759 tot 10 Mei 1761 predikant te Zierikzee, daarna van  
31 mei 1761 tot zijn overlijden op 14 mei 1780 te Wildervank, waar hij op  
8 maart 1761 was beroepen. 
 
Verder komt hij vaak voor in de notulen van de Lutherse kerk van  
Wildervank, als leraar te Zierikzee en Wildervank en als scriba van deze  
kerken.  
Van hem was er geen foto te vinden. 
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• Geld deu de billen lappen, dat kost gêên moeite 
  Betekenis: Geld vermorsen. 
 
 
Limerick 
 
’n Eerlijke visser uut Erremuu  
was bie thuuskomst van ‘t vaere 
in ’n hoeie buu. 
Z’n vrouwe vroeg: ’t Was zeker gin zwaere week? 
Ze vroeg dat, omdat ’n zo helukkig keek. 
‘m Zei: ’t Is gewoon, omda ‘k de klokken wee ôôre luu. 
 
 
’n Beweuner van ‘s-Gravenpolder  
vond vee kerkelijke verbôôjen mè kolder. 
Ie docht: Wat je nie zie, 
Dat dêêrt toch ook nie? 
Daerom keek ’n mè t.v. op zolder! 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. 
Ik ben niet wat mensen over me zeggen. 
Ik ben Gods geliefde kind. 
Dat is wie ik ben. 
Dat kan niemand me afnemen. 
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. 
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus 
en zijn liefde delen met de wereld. 
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BELANGRIJKE  ADRESSEN 

Predikant  : Vacature 

Consulent  : Ds. R.E. van den Berg te Delft 

Secretariaat  : Mevrouw T. van der Bijl – Pannekoek 

Koster   : De heer R. van der Bijl 

     

    Telefoon:    

    email:  elg-zierikzee-zeeland@luna.nl 
 

Diaconie + voorzitter kerkenraad:  
 

    Mevr. G. Koutstaal – van der Ent, tel.:    

Diaken  : Mevrouw H. Vollewens – Westra, tel.:    
 

    ABN/AMRO banknummer:   NL35 ABNA 0510533434 
    t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland  
 

Kerkrentmeester : Dhr. drs. J.B. Val, tel.:     
 

    ABN/AMRO banknummer:   NL78 ABNA 0510617050 
    t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland 

Ouderling  : Dhr. S.G. van der Haagen, tel.:    

    email:   simonvanderhaagen@hotmail.com 

email adres kerkenraad:      elg-zierikzee-zeeland@luna.nl  

Pastoraat Noordelijk deel:   Ds. J. Smink, tel.:  

     email:   pastoraat-noord@lutherszeeland.nl 
( Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, West Brabant, Stad Goes e.o.) 

  
Pastoraat Zuidelijk deel:  Vacant    

      
     email:         

( Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen)      

Contacten : 

voor Walcheren en de Bevelanden: Dhr. J.J. Jooss, tel.:     

      email:   jjjooss@zeelandnet.nl 

voor Zeeuws-Vlaanderen:  Dhr. I.W. Quaars, tel.:   

      email:   quaarsj@zeelandnet.nl 

voor het Noordelijk deel:    zie secretariaat 

Orgel– en onderhoudsfonds: 

    ABN/AMRO banknummer:   NL04 ABNA 0510593550 
    t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland 

Email adres Zwaantje: redactiezwaantje@lutherszeeland.nl    
 

Ledenadministratie : Erik Ponsen 
( o.a. wijzigingen)  ledenadministratie@lutherszeeland.nl   
 

Website internet :        www.lutherszeeland.nl 


