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1. 



 

 

Van de Redactietafel    
 

 
   Met de ‘voorbereiding’ op Pasen ( Witte  

   Donderdag en Paaswake), maar ook 1e Paasdag  
   hebben we mooie diensten achter de rug. 
 
   De schola heeft deze diensten met liederen én de 
   gezongen liederen begeleidt. 
 

Tijdens de Paaswake heeft de schola vanaf de achterste banken een grote  

bijdrage geleverd aan een stemmige plechtigheid. 

Op 1e paasdag heeft de schola het mooie driestemmig ingangslied  

gezongen, genaamd: “Laudate Omnes gentes”, die vaker in de erediensten  

gezongen zal worden om de diensten iets extra’s te geven. 

 

Verderop in het Zwaantje staat nog een stukje over de betekenis van de  

Schola cantorum. 

 

Na de Pasen is uw redacteur op vakantie geweest naar Egypte. 

Hebben we net de Paastijd in onze kerk meegemaakt, vallen we bij  

aankomst in Egypte weer vol in de Paastijd! 

Blijkt het “Koptisch Pasen” te zijn. 

Op pagina 21 heb ik een klein stukje geschreven over het koptisch Pasen. 

 

Vanaf 25 mei 2018 is er in Europa een nieuwe wet van kracht: Algemene  

Verordening Gegevensbescherming ( AVG).  

Ook als kerk hebben we hier mee te maken. Zie verderop in dit blad. 

 

Ik wens u allen een goede zomer toe of u thuis blijft of op vakantie gaat. 

 

Ik hoop dat er weer een net boekje is afgeleverd. 
 
 
 

 Erik Ponsen 
 
 
 

2. 



 

 

OVERDENKING 

3. 

 

 

U kent het verhaal van die figuren in het glas van de kerkramen. Het kind  

vroeg aan zijn vader toen het de eerste keer op vakantie een kathedraal  

bezichtigde en de glas in lood ramen zag: “Wat zijn dat voor mensen?” De  

vader antwoordde: “dat zijn heiligen”. “Wat zijn heiligen eigenlijk”, vroeg  

    het kind? Op dat moment straalde het zonlicht   

    door de kerkramen heen en de vader zei:    

    “Heiligen zijn mensen waar het Licht doorheen   

    schijnt”. 

 

    Mensen gaan een levensweg. Het gaan op die  

    levensweg is een proces. Een levensproces. En dat  

    gaan over die levensweg is tegelijkertijd een  

    groeiproces. Of als u wilt een rijpingsproces.  

Over de levensweg gaande vindt er zoiets plaats als een intensivering.  

Een versterking. Waarmee je bezig bent versterkt zich. Je doen en laten  

worden geïntensiveerd. Ben je negatief bezig, en is dat de structuur van je  

leven, dan zal de negativiteit groeien. Je groeit dan in negativiteit. De  

verharding neemt toe. Ben je positief bezig, en is dat de structuur van je  

leven, dan zal die positiviteit groeien. Je groeit in positiviteit. Je leven  

wordt er door ingekleurd. Het leven, de levensweg, is niet neutraal. Er  

gebeurt wat op die levensweg. En ieder mens krijgt in het leven alle ruimte  

om zich te ontwikkelen in een bepaald groei- of rijpingsproces. 

 

In het laatste bijbelboek wordt de intensivering van de levensweg  

aangegeven. 

“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog  

vuiler; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”. 

 

Wie onrecht doe, hij doe nog meer onrecht. Het groeit, het intensiveert  

zich. Wie rechtvaardig is, dat is de positieve, de gelovige weg, hij bewijze  
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nog meer rechtvaardigheid. En die heilig is, worde nog meer geheiligd. 

Het ene is van kwaad tot erger. En het andere is een groei in positieve zin.  

Heilig. 

 

En heilig betekent o.a. anders. Die anders is, hij worde nog meer anders.  

Anders dan wat gewoon is. Anders dan wat je in de werkelijkheid van  

alledag zou kunnen verwachten. Anders in ‘zijn’, anders in doen en laten.  

Kortom heilig. Wie heilig is, worde nog meer geheiligd. 

 

Op veel plaatsen in de Bijbel komt die intensivering, die groei in de  

geloofswerkelijkheid en de geloofsgehoorzaamheid voor. We vinden het  

terug in de woorden heilig en heiliging. 

De vader gaf een treffend antwoord: Heiligen zijn mensen waar het Licht 

doorheen schijnt. Door het groeiproces, de geloofsgehoorzaamheid heen,  

komt de mens zoals de Eeuwige die heeft bedoeld, steeds meer aan het  

licht. 

 
Het heeft alles te maken met het gebed van de prediker en lieddichter uit  

de achttiende eeuw Gerard Tersteegen.  

 

Streel Gij met uw stralen,  

God van licht en leven, 

mijn gezicht tot U geheven. 

Evenals de bloemen  

voor het zonlicht buiten 

zo gewillig zich ontsluiten, 

zo laat Gij,  zon van mij, 

in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien. 

 

Met een zegenende groet, 

Ds. J. Smink 
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5. 

 
 
     OVERZICHT VAN KOMENDE 

        EREDIENSTEN 
 

       Aanvangstijd:    10.00 uur, 
        tenzij anders aangegeven  

10 juni :    Tweede zondag na Trinitatis  Kleur:     groen 
 

  Vignet:   “Toebereidde avondmaalstafel” 

 
     De avondmaalstafel staat gereed zo toont   
     ons het  vignet, zulks in verband met de  
     Evangelielezing uit Lukas 14. 
 

Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven, St. Niklaas, België -  

Viering Heilig Avondmaal      

 24 juni :   Vierde zondag na Trinitatis   Kleur:     groen 
 

 (Geboortedag van Johannes de Doper) 
 

 Vignet:   “Het schip der kerk met de kruisvlag in  

        top, varend op de levenszee” 

 
Nu we in de feestloze tijd zijn gekomen, betekent dit  
dat er weinig over de zondagen aan bijzonderheden  
valt te melden. 

   

Voorganger: Ds. J. Smink, Zierikzee  

08 juli :    Zesde zondag na Trinitatis   Kleur:     groen 
 

 

 Vignet:   “Verborgen kruis” 

 

In dit verborgen kruis is de ‘gerechtigheid’ naar alle  

kanten aanwezig. 

    Rechthoeken worden gebruikt om de ‘rechtheid’   

    van een gebouw te controleren. 
 

Voorganger:    Dhr. drs. J.B. Val, Woudrichem - Viering Heilig Avondmaal 



 

 

22 juli :    Achtste zondag na Trinitatis       Kleur:     groen 
 

    Vignet:   “Aan de vruchten kent men de boom” 
 

Twee bomen:  één zonder, één met vruchten. 
Die laatste zal men herkennen. 
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten 
voort en iedere slechte boom brengt slechte 
vruchten voort. 

 
 Voorganger:      Mw. Da. J.C. Scholte– de Jong, Middelburg 

05 augustus :    Tiende zondag na Trinitatis      Kleur:     groen 
 
    Vignet: “Bijbel met symbolen doop en avondmaal” 

 
Op het vignet een opengeslagen Bijbel met op de 
bladzijde links het symbool van de Heilige Doop 
( het kruis boven het stromende water) en rechts 
het symbool van het Heilig Avondmaal ( de beker 
voor de wijn met het brood).  
Immers in de Christelijke kerken horen Woord en 
Sacrament bij elkaar. 
 

Voorganger: Dhr. G. Francke, Goes 

19 augustus :    Twaalfde zondag na Trinitatis      Kleur:     groen 
 

    Vignet:   “Doven worden horend” 
 

Het vignet verwijst naar de Evangelielezing uit 
Marcus 7, waar ons verteld wordt over doven die 
horend worden. Daarnaar verwijst het vignet, een 
kruis met een luisterend oor. 

 
Voorganger: Ds. R. van den Berg, Delft - Viering Heilig Avondmaal 

02 september:    Veertiende zondag na Trinitatis     Kleur:     groen 
Radio uitzending 

 
    Vignet:   “Het schip der kerk” 

 
Het schip, dat dobbert op de golven, met het  
gebolde zeil, het kruis in top en op het zeil het  
Christusmonogram. 

 
 
Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven, St. Niklaas, België -  

Viering van Heilig Avondmaal      
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7. 

16 september :     Zestiende zondag na Trinitatis     Kleur:     groen 

 
 

    Vignet:   “Sleutels van dood en dodenrijk” 
 

Twee gekruiste sleutels met klaverblad aan de 
steel en op de baard een kruis. Ze vormen een 
symbool voor de drie-eenheid. Christus heeft de 
sleutels van de dood en het dodenrijk. 

 
Voorganger:      Da. J.C. Scholte– de Jong, Middelburg 

30 september :     Achttiende zondag na Trinitatis   Kleur:     groen 
 

 
 

    Vignet:   “geloof als een open schaal” 
 

Het vignet verwijst naar het Evangelie van  
Mattheüs 22: 34-46  geloof dienen en Hem  
liefhebben; in Hem geloven. 

 
Voorganger: Ds. W. Baan, Dordrecht - Viering Heilig Avondmaal 

14 oktober :     Twintigste zondag na Trinitatis        Kleur:     groen 

 
 

 

    Vignet:   “Klaarstaande avondmaalstafel” 

 
Een “gewone” zondag aan het einde van het  

Kerkelijk. Het vignet verwijst naar de Evangelie- 
lezing uit Mattheüs 22:  1-14 

 

Voorganger:      Ds. J. Smink, Zierikzee 

28 oktober :     Tweeëntwintigste zondag na Trinitatis  
Kleur:     groen 

 

 

    Vignet:   “Regenboog als teken van Gods trouw” 

 
God vertoont zich keer op keer om ons te  
herinneren aan zijn eeuwigdurende trouw. 

 
 
 
Voorganger:    Mw. Da. D. Eerland—van Vliet, Zierikzee 



 

 

8. 

JUNI 

1 Dhr. B. van Noordwijk   

17 Mevr. M. de Jong-  

  Duijnhouwer 
  

20 Mevr. R. Holm - Autere   

22 Mevr. H. Monster - Arends   

23 Dhr. E. Ponsen   

JULI 

04 Mevr. H. Vollewens - 
Westra 

  

08 Dhr. R. de Bruin   

11 Mevr. Ellen de Smit   

16 Dinand Huiskamp   

AUGUSTUS 

16 Mevr. C. Ponsen - 
  van Benthem 

  

17 Dhr. J. Holm   

29 Dhr. G. Francke   

30 Mevr. J. van Nieuwenhuijze   

SEPTEMBER 

2 Mevr. G. Nelisse - Pols   

16 Mw. A. Huiskamp - 
Tomkova 

  

Hartelijk geluk gewenst 
We feliciteren onze jarigen 



 

 

9. 

 

vervolg SEPTEMBER 

19 Leanne de Bruin   

20 Mevr. M. v.d. Graaf   

21 Mevr. C. Schrijver   

22 Mevr. M. de Vlieger - 

Valkenburg 

  

30 Dhr. H. Neubacher   

DATA  BEZIGE BIJ  en  KRINGAVONDEN 

 
 
 
 
 
 
Ter herinnering vermelden we hier nog even de volgende data. 
Noteert u deze data in uw agenda.  
 
 
 

Aanvang:  19.45 uur in de consistorie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezige Bij 4 juni 03 september 01 oktober  

Zomer 

vakantie  

05 november 

     

Kringavond 18 juni 17 september 15 oktober 19 november 



 

 

  

 

 

 

 
  

  

LET OP !!!  Vooraankondiging overige Lutherse diensten in  
Middelburg en Groede : 

Beste gemeenteleden, 
 

Ook in 2018 zullen er in Middelburg diensten worden gehouden waarbij  
de Lutherse liturgie wordt gebruikt.  
Er zijn nog 2 diensten die gehouden worden in de Nieuwe Kerk in  
Middelburg.  
Aanvang:    10.00 uur   

 8 juli                  Ds. Johan Beijer 
 28 oktober        Da. Jacobine Scholte de Jong 
 

 

Op 19 augustus om 10.00 uur gaat dhr. drs. Hans Bas Val voor in een  
Lutherse dienst te Groede. 
 
We hopen natuurlijk dat de diensten worden bezocht door een grote groep  
Lutheranen! Noteer de data alvast in uw agenda. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jan-Joris Jooss 
 ( contactpersoon voor Walcheren en de Bevelanden) 

10. 

LET OP !!!    
  

Giften aftrekbaar van de belastingen 
 
Er zijn 2 soorten giften: 

 gewone giften die gedaan worden aan een ANBI instelling. 

 Dit is wel aan een minimum bedrag verbonden wat voor iedereen  

 verschillend is. Het totale bedrag van giften aan een ANBI in een jaar  

 moet wel meer zijn dan uw drempel. 

 In de kerk kunt u collecte kaartjes kopen. In ruil daarvoor krijgt u  

 een kwitantie die u kunt gebruiken bij uw aangifte van de  

 belastingdienst. 
 

 periodieke giften die gedaan worden aan een ANBI instelling waar  

 voorwaarden aan verbonden zijn. 
 

Kom eens langs voor informatie, want samen met uw bijdrage kerkbalans  

en eventueel andere giften kan dit misschien aantrekkelijk voor u zijn. 



 

 

 
 

11. 

Melanchthon             (11)  

  
    In het vorige nummer van 't Zwaantje  

    constateerden we dat Melanchthon als  

    bruggenbouwer in de Nederlanden was  

    mislukt . 

\    Dat wil niet zeggen dat hij voor de Nederlanden  

    van weinig of geen betekenis is geweest. 

    Groot is de invloed, die Melanchthon op de  

    Nederlanden heeft uitgeoefend door de  

    Heidelbergse Catechismus. 

Deze catechismus stamt uit 1563 en werd kort na de verschijning in het  

Nederlands vertaald. 

Voor de synode van Dordrecht was de Heidelbergse Catechismus het  

officiële leerboek voor het onderricht in gezin, school en kerk. 

Daarnaast was er de bepaling dat iedere zondagmiddag uit deze  

catechismus gepreekt moest worden. 

Dat zorgde er voor dat het gereformeerde kerkvolk in de Nederlanden 

van kinds af aan nadrukkelijk door de inhoud van dit leerboek gevormd  

werd. 

De methode van het leerboek is die van vraag en antwoord. 

Voor ons echter is dé vraag : “Wat heeft Melanchthon hier mee te  

maken?”. 

Dan moet het gaan over de opstellers van de Catechismus Zacharias  

Ursinus en Caspar Olevianus schreven het leerboek en omdat beiden in  

Heidelberg woonden, werd het leerboek Heidelberger Catechismus 

genoemd. 

Zacharis Ursinus, die de belangrijkste bijdragen leverde, studeerde in   

Heidelberg en was leerling van Melanchthon. 

Allerlei uitlatingen van Melanchthon werden door Ursinus uitgewerkt.  

Het gaat vooral over de verbondsleer en over het niet apart spreken  

over de Verkiezing als teken van Melanchthon's invloed. 

Ursinus’ verklaring van het leerboek werd na zijn dood uitgegeven  

onder de titel: 

   “Het Schat-boeck der Christelijke Leere ofte  
    Uytlegginghe ovder de Catechismus”.  



 

 

12. 

 
 Financiën: 

  (1e kwartaal 2018) 
 

 

· Kerkbalans  : €   5.720,= 

 

· Giften  : €        50,= 
 

· Zwaantje  : €         87,50 
 

 

Nieuwe wetgeving  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  (= AVG) 
 
Beste mensen, 
 
Al jarenlang bent u van ons gewend het Zierikzeesche Zwaantje in de bus te  
krijgen of per mail te ontvangen. U weet dat de verjaardagen van onze leden  
en belangstellenden met naam en adres in het Zwaantje gepubliceerd  
worden.  
Ook in geval van jubilea - ziekte - geboorte - huwelijk - overlijden, etc.  
worden de gemeenteleden via ‘t Zwaantje en/of een berichtje, per brief of  
per mail, hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Ook komt het voor dat bij feestelijke gelegenheden foto’s gemaakt worden,  
en deze worden soms in het Zwaantje of op de site geplaatst ook hiervoor is  
uw toestemming nodig. 
 
In verband met de nieuwe Europese regelgeving ten aanzien van de privacy  
wet zijn wij verplicht uw toestemming hierover te vragen. 
 
Indien u dit niet wilt vragen wij u om ons dit schriftelijk of per mail mede te  
delen aan het secretariaat. Zie voor gegevens de achterste bladzijde. 
 
Als u akkoord gaat met deze vermeldingen hoeft u niet te reageren. 
 
Namens uw kerkenraad 
 

BERICHTEN VAN UW KERKENRAAD 



 

 

Op 08 mei 2018 ontvingen wij bericht dat op 03 mei 2018 is overleden: 

professor emeritus Dr. Johannes Pieter Boendemaker 

 

Met zijn heengaan ontvalt ons als kerk en gemeenschap niet enkel een  

wijze leraar in de theologie en een aimabel mens. Het afscheid van hem  

voelt voor velen als het “einde van een tijdperk”.  

Joop Boendermaker heeft zich als predikant en hoogleraar met hart en ziel  

ingezet voor kerk en samenleving, zowel nationaal als ook in de  

gemeenschap van kerken wereldwijd. Hij had een luisterend oor voor allen 

die hem om raad of begeleiding vroegen, en hij heeft hele generaties van  

predikanten en geëngageerde gemeenteleden in ons land gevormd en  

geïnspireerd.  

Daarbij wist hij Luther en de Lutherse traditie op een wijze te vertolken die  

het hart raakten en de kern van de boodschap op warme en menselijk wijze  

ontsloot, zonder de soms weerbarstige kanten van Luthers theologie te  

verdoezelen. Hij is 92 jaar geworden. 

 

 
Even terugzien naar wat achter ons ligt. 
 
De paaskaars van 2017 ging naar Cor en Joke Hondsmerk –  
        van Nieuwenhuijzen 
Hij verlichtte het gehele jaar de kerk en we hopen en wensen dat hij nu  
huis en hart van hen beiden zal verlichten. 
 
Voor het voedselbank mandje kregen we op 16 april - 21 kg en op 
25 mei - 18 kg voedsel. 
Dank u wel voor uw trouwe sociale bijdrage voor de medemens in de  
problemen (Schouwen-Duiveland). 
 
In de Wereldregio lazen we: 
 

Voedselbank voorziet grote drukte. Vooral zorgen over ouderen met enkel  
een AOW’tje. 
Velen hebben schaamte om aan de bel te trekken en toe te geven dat er  
problemen/zorgen zijn. 
Medewerker Polet legt uit, dat de gemeente de mensen doorstuurt en dat  

13. 



 

 

er strenge normen zijn om in aanmerking te komen. Het leefgeld (eten en  
kleding) is daarbij bepalend. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt  
wordt en daarbij de goede naam van de voedselbank in diskrediet gebracht  
wordt is er een strenge toets. Er hangen 2 advertenties op het prikbord in  
de gang. Doet u mee? We begrijpen dat het snel vergeten wordt want als  
je eigen tafel goed gedekt is en er staat smakelijk eten op dan is het haast  
niet voor te stellen dat dit bij een ander niet zo is, anno 2018.  
Dank u wel voor de spontane hulp. 
 
We hebben een lijstje opgesteld wat o.a. nodig is:  
 

Groente – fruit – in blik – koffie en thee – hagelslag – pindakaas – etc.  
 
26 april werden de varkens geleegd. Ze knorden weer € 116,65 bij elkaar. 
 
Voor het Diaspora werk van de Lutherse Gemeente Griefswald kwam  
binnen op de Adventsschaal € 177,00. Busje in de gang € 43,70 =  
Totaal € 220,70 
 
Op de schaal tijdens stille zaterdag en Paaswake kregen we € 181,83.  
Busje in de gang € 10,50. Vastenpotjes € 91,87 en per bank kregen we  
nog binnen € 285,00 Dit is een totaal van:  € 789,90. 
We zijn blij met dit mooie resultaat en steun voor deze kleine gemeente in  
de Diaspora. 
 
Voor alle giften, gaven en traktaties de laatste maanden hartelijk dank.  
 
Pasen en Pinksteren zijn voorbij en bladerend kwam ik dit kalenderblaadje 
tegen: 
 
GELOVEN IN PASEN 
 
Ik zal haar nooit vergeten:  de zuster werkzaam onder de armen in een  
dictatoriaal land. Ze was haar leven niet zeker en moest elke nacht ergens  
anders slapen. Toch vertelde ze vurig en enthousiast over haar werk onder  

de verdrukte bevolking. “Zuster, hoe kunt u dan toch zo enthousiast  

vertellen?” was een vraag uit de zaal. Ze keek wat verlegen, pakte een  

krijtje en schreef op het bord ‘Verrijzenis’.  

 

Het geloof in het ‘leven is sterker dan de dood’ is niet uit te leggen, maar  

14. 



 

 

wel af te lezen aan mensen die zich door niemand laten terugschrikken  

om te blijven vechten voor een wereld waarin ‘dood en tranen niet meer 
zullen zijn’. 

 
Het volgende blaadje van de kalender was ook de moeite waard om te  
harte te nemen. 
 
AALMOES 
 

Er was eens een bedelaar die een rijk man om een aalmoes vroeg. En  
de rijke man gaf hem een aalmoes.  
De bedelaar ging met het geld naar een kroeg en dronk zich laveloos. 
De volgende dag kwam er een andere bedelaar bij de rijke. En ook hij  

vroeg hem een aalmoes. Maar de rijke zei: “Ik geef niets meer, want jullie  

gebruiken mijn geld toch maar om het te verzuipen. Ga weg en kom niet  

meer aan mijn deur!” 

Toen is de bedelaar weggegaan en hij is niet meer teruggekomen.  
Hij stierf die avond van de honger. 
 
Als je je oor te luisteren legt hoor je de harde woorden van de  
welgestelde, doen wij daar ook aan mee?  
 
Een feestelijke tijd is weer voorbij en de zomer komt er aan. 
We willen dit en we moeten dat, vooral als de vakantie aankomt. 
Dan zoek je af en toe de stilte en leer je deze woorden. 
 
 
NIET VOORBIJ 
 

Loop jezelf niet voorbij  
laat je niet opjagen,  
tot meer en meer verleiden. 
Blijf je bewust van jezelf en bid. 
 
Ga niet voorbij aan jong en oud,  
bekommer je om zwak en ziek,  
geef om vluchteling en vreemde. 
Zie naar hen om en bid. 
 
Ga niet voorbij aan  
stilte en rust,  
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aan inkeer en bezinning. 
Zoek het op en bid. 
Zoeken doen we met vakantie en in een kerkje 
wat we bezichtigen is er tijd voor een gebed.  
Mogen we dan een gebed van Herman Finkers gebruiken.  
 
 
CITAAT 
 
Laten we bidden voor de mensen die het moeilijk hebben en vooral  
de mensen die moeilijk doen. 
           Herman Finkers 
 
Op reis gaan met een blij gevoel, vroeger kreeg je een reiszegen mee en  
nu  --------  hebben we die zeker zo hard nodig. 
 
 
ZENDING 
 
Moge de wind naar jou toe komen, moge de wind in je rug waaien,  
moge de zon je gelaat verwarmen, de regen je akker bevloeien,  
moge, tot wij elkander weer ontmoeten God je dragen in de palm van zijn   
hand. 
 
Als gezegende mensen mogen we dit tonen door vriendschap en liefde te  
geven. 
 
 
LIEFDE 
 
Liefde geneest mensen, zowel degenen die haar geven als hen die haar 
ontvangen 
      Karl Menninger (1893-1990) 
 
 
Zo wenst uw kerkenraad u een mooie zomer en een fijne vakantie toe,  
veraf of dichtbij. 
Het even veel mogen, maakt zeker blij. 
 
Met hartelijke groet 
Secretaris Teunie van der Bijl 
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Gelezen in de kerk 
 

Stöppelhaene in Raalte is hét Sallandse Oogstfeest, dat jaarlijks wordt  
gevierd in het laatste weekend van augustus.  
Er zijn wel honderden dingen te doen, voor jong en oud. 
Op de zondag van het feest loop ik de plaatselijke Plaskerk binnen. Daar is  
met Stöpperlhaene altijd een tentoonstelling ingericht over Raalte in lang  
vervlogen tijden.  
Deze keer zijn er ook oude merklappen te bezichtigen.   
 

Een van de geborduurde gedichtjes trekt in het bijzonder mijn aandacht: 
 

Ik vouw mijn beide handjes en doe mijn oogjes dicht  
en bid dat na het amen mijn gehaktbal er nog ligt. 

 

Zelden zo gelachen in de kerk. 
       Annie Paalman 
 
 

 
    
 
 

 
 
Vanuit de kerkenraadsvergadering  
   van 30 april 2018 
 
Veel zaken kwamen er weer aan de orde. 
Er wordt  een abonnement genomen op  
het 14 daags info tijdschrift van de bij de  
PKN aangesloten kerkgemeenschappen  
hier bij ons op het eiland. 
Mocht u interesse hebben, het ligt t.z.t. ter inzage in de consistorie. 
Fijn en nuttig was het onze kerkrentmeester Hans Bas Val in ons midden  
te hebben. 
Veel getallen vlogen over tafel, status van jaarrekeningen kerk, diaconie  
en begrotingen kwamen aan de orde, afspraak met boekhouder gepland,  
etc. Al met al heel verhelderend met een expert deze belangrijke zaken  
door te nemen. 
 
Als kerkgemeenschap moeten wij ons ook buigen over de nieuwe wet  
privacy bescherming, de AVG (= Algemene Verordening Gegevens- 

  Berichten van en voor de gemeente 



 

 

bescherming) die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt.  
Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor ons is dat een lastig item. U  
wordt hier nog nader over geïnformeerd. 
 
We hebben een prachtig orgel. Het behoeft echter wel onderhoud. 
Isaäc Horde zal nagaan wat nodig is. 
 
Op 30 april jl. vond op Tholen de afsluitingsvergadering van de Classis  
Zierikzee plaats. 
Een mooie bijeenkomst. Vanaf nu wordt er veel werk verzet om de nieuwe  
Classis Delta 1 januari 2019 goed van start te kunnen laten gaan. 
Luthers Zeeland is tegenwoordig niet alleen Zierikzee. Door middel van  
o.a. onze pastoraal medewerkers en contact personen in de rest van  
Zeeland willen we toch de contacten proberen te behouden met de  
Lutheranen verspreid over de provincie. 

Ondanks alle technische vooruitgang van de communicatiemiddelen vaak  

best nog lastig.  

Welkom in de vergadering was de informatie die we kregen uit Zeeuws- 

Vlaanderen van Hans Bas Val. Gerda Koutstaal zal daar ook nog bezoekjes  

afleggen en we willen in ieder geval één van de 3 Luther- Liturgische  

diensten in Middelburg bij gaan wonen.  

 
Het is mooi de ontwikkeling te volgen van de medewerking van de Schola  
binnen de vieringen van onze erediensten. Verrassende muzikale stappen  
in de geest van Luther worden er binnen de liturgie ondernomen. Uniek in  
Luthers Nederland! 
 
Nagegaan zal worden of in de dienst van 30 september Simon van der  

Haagen als kerkenraadslid “met bijzondere opdracht” bevestigd kan  

worden en tevens in die dienst Isaäc Horde benoemd kan worden als  
cantor van de Lutherse Gemeente Zierikzee - Zeeland.  
 
Vanuit de kerkenraadsvergadering van 11 juni jl. 

 

Uw kerkenraad is onlangs weer bijeen geweest. Veel was er weer te  

bespreken. 

Er wordt een abonnement op De Kerkbode genomen. Alle wetenswaardig 

heden betreffende de kerken hier op Schouwen-Duiveland, aangesloten bij  

de PKN, zijn hierin te vinden. Te zijner tijd ligt deze ter inzage voortaan in  

de consistorie. 
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Bij de kascontrole zijn de financiën over 2017 in orde bevonden en  

kunnen de stukken doorgezonden worden naar de diverse instanties. 

 

Na controle van het orgel door Isaäc Horde wordt besloten contact op te  

nemen met de firma Nijssen voor verder onderhoud. 

In de 3 ‘Lutherse’ diensten dit jaar in Groede en Middelburg zullen leden  

van de kerkenraad vertegenwoordigd zijn.  

Van belang is het “Overleg Kerk en Overheid”. Hierin zijn de Gemeente  

Schouwen-Duiveland en de kerken met elkaar in gesprek. Zeven jaar  

geleden gestart op indicatie van dominee Smink, die tot heden voorzitter  

was. De toekomstige voorzitter zal dominee  Van Langevelde zijn. 
 

Na de volgende kerkenraadsvergadering hoort u weer van ons. 
 

Uw kerkenraad 
 
 

Plaquette voormalige Lutherse kerk Middelburg 
 
13 april 2018 togen Teunie, Rudolf van der Bijl en ondergetekende naar  
de Augustinuskerk, onze voormalige Lutherse kerk in Middelburg voor  
een laatste actie geïnitieerd door Marien Louws en tevens bedoeld als  
hommage aan Ds. Willemien Buissing-van Beers, die beiden zoveel voor  
het gebouw betekend hebben. 
 
De Stichting Zorg Interieur Rijksmonument 29713 (het monumenten 
nummer van het complex) had als laatste daad een glazen  
gedenkplaquette laten vervaardigen met  
daarop de teksten van de  
kerkenraadsbesluiten uit 1741 tot  
aanschaf van de kerkkronen, van 1856  
tot verkoop van de kerkkronen alsmede  
dat op 10 april 2015 op initiatief van de  
stichting nieuw vervaardigde kronen en  
wandluchters op de oorspronkelijke  
plaatsen zijn aangebracht. 
 

Na een indrukwekkend resumé van  
Marien Louws over datgene wat hij  
(met ds. Buissing - van Beers) in de loop  
van vele jaren van ons voormalig  
kerkcomplex heeft kunnen doen, werd  
door hem tussen de predikantsborden en  
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de hoofdingang de plaquette onthuld. 
 

Teunie van der Bijl en ondergetekenden hebben naast dankwoorden aan  
Marien Louws, o.a. hoe hij decennialang zodanig voor de kerk gezorgd  
heeft dat deze qua grootonderhoud geen kosten voor het college van  
kerkrentmeesters opleverde speciaal hun ervaringen met Ds Buissing -  
van Beers naar voren gebracht, o.a. hoe trots zij was toen zij met het  
omdraaien van de schakelaar de kroonluchter in werking kon stellen. 
 

Het geheel werd omgeven door zeer toepasselijk orgel- en fluitspel van  
onze oud-organist Bram van de Wolf en zijn echtgenote Anne-Marie de  
Beer.  
 

Voor de Oud-Katholieken, die dankzij de steun van Ds Buissing - van Beers  
de kerk hebben kunnen overnemen (het orgel is overigens ons eigendom  
gebleven), voerde de heer Visscher het woord.  
Het geheel werd afgesloten met een zeer gezellige nazit. 
 

Hans Bas Val 
 
 

 

Schola Cantorum 

 

Een schola cantorum is een van oudsher een koor dat  
aan de godsdienstoefeningen in de Rooms-Katholieke  
Kerk meewerkt. Vaak was een schola verbonden aan  
een kathedraal of abdij.  
Lang zongen zij op Gregoriaanse wijze, tegenwoordig staat ook  
meerstemmige muziek op het repertoire.  
Het eerste koor met de naam Schola cantorum werd vermoedelijk  
opgericht in het jaar 334 door Paus Silvester I. 
Aan het eind van de 13e eeuw werd vaak ook in de grotere begijnhoven 
van de Lage Landen een schola cantorum opgericht. Die waren bedoeld  
om meisjes die mogelijk als nieuwe begijnen zouden toetreden onderricht  
te geven. Het was een manier om de liturgische gezangen te zingen.  
Sindsdien is deze naam gebruikt voor soortgelijke koren in de gehele  
Katholieke Kerk, terwijl later ook protestantse koren deze naam gingen  
dragen. Deze brengen dan meestal Oude Muziek ten gehore. Een koor dat  

de naam ‘Schola Cantorum’ draagt hoeft ook lang niet altijd uit jongeren te  

bestaan, het kan ook uit oudere monniken en/of leken bestaan. Er bestaan  
ook koren van deze naam waarin zowel mannen als vrouwen zingen. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koor_(zang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/334
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Silvester_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_(Rooms-Katholieke_Kerk)


 

 

Historische informatie: 

 
Aanvankelijk pauselijk beroepskoor van koorknapen voor  
het uitvoeren van de liturgische gezangen tijdens  
pausmis en het officiële gebed te Rome.  
Er wordt doorgaans in het Gregoriaans gezongen. De  
Schola cantorum, tegelijk ook internaat voor koorknapen,  
is niet gesticht door Gregorius de Grote, de naam komt  
het eerst in het begin van de 8ste eeuw voor. 
Toen volwassen zangers een aandeel in de zang van de  
Schola cantorum verkregen, werd de naam ook op hen  
van toepassing. Uiteindelijk worden zij (14de-16de eeuw)  
de belangrijkste groep van de pauselijke Schola cantorum. 
Ook andere kerken en kloosters gaan er in de Middeleeuwen toe over het  
zangkoor Schola cantorum te noemen en ook tegenwoordig komt de naam  
nog veelvuldig voor. 
Soms gebruikt men Schola Cantorum in de zin van conservatieve muziek-  
of zangschool. Internationale bekendheid verwierven de Schola cantorum  
basiliensis en de Schola Cantorum van Parijs, in 1894 door Vincent d'Indy  
in samenwerking met Charles Bordes en Alexandre Guilmant opgericht. 
 
1894 Schola Cantorum Parijs 
 

De richting van het ‘behoud’ in de Franse Kosmopolitische traditie, zij die,  

gelijk Franck en diens leerling d'Indy, aan de klassieke vorm schema's  
wilden blijven vasthouden, zou weldra haar voornaamste bolwerk vinden in  
de Schola Cantorum, een instituut dat door Charles Bordes, Alexandre  
Guilmant en Vincent d'Indy was opgericht met de aanvankelijke bedoeling  
aankomende kerkmusici volgens de gezuiverde gregoriaanse beginselen op  
hun toekomstige taken voor te bereiden. 
De Schola Cantorum te Parijs, gesticht in 1894, begon met breed opgezet- 
te studies van de muziekgeschiedenis. Daarmee werd een tegenwicht  
geboden aan het onderwijs zoals dat werd gegeven aan het oude  
conservatorium, waar sinds de oprichting ten tijde van de Revolutie de  
techniek centraal stond, met de nadruk op opera. Doch dit programma van  
actie breidde zich allengs uit nadat César Franck de dominerende figuur  
geworden was, en van datzelfde moment af ontwikkelde zich de Schola  
Cantorum tot een centrum, waar het vak van componeren volgens de  
beproefde methoden en op de basis van het contrapunt onderwezen werd,  
om zo de verworvenheden der traditie te beveiligen tegen de 
revolutionaire krachten die naar vernieuwing streefden. Tot deze kring  
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http://www.yagooble.com/gregoriaans
http://www.yagooble.com/gregorius
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http://www.yagooble.com/alexandre_guilmant
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kunnen o.m. gerekend worden Ernest Chausson, Paul Dukas, ofschoon hij  
in strikte zin nooit tot de leerlingen van de Schola Cantorum heeft  
behoord, en, met enig voorbehoud, Henri Duparc, die werd opgeleid door  
Franck, doch zich als liederen componist de wegbereider van Fauré,  
Debussy en Ravel zou tonen, benevens Albert Roussel, een discipel van  
d'Indy, die zich in latere jaren echter steeds verder van zijn leermeester  
zou verwijderen. 
Met de oprichting van de Société Nationale de Musique in 1871, de  
stichting van de Schola Cantorum in 1894 en dergelijke activiteiten  
heroverde Frankrijk in de eerste helft van de twintigste eeuw haar leiding 
gevende positie in de wereld van de muziek. Zo leverde de Franse  
wederopbloei, begonnen met dezelfde idealen als de nationalistische  
bewegingen in andere landen, uiteindelijk een doorslaggevende bijdrage  
aan de ontwikkeling van de muziek op internationaal niveau. 
 
 
 
Waarom valt Orthodox Pasen op een andere datum? 
 
Afgelopen April was uw redacteur op vakantie naar Egypte.  

Dit was 5 dagen na 2e paasdag in Nederland. Bij aankomst bleek er Pasen  

gevierd te worden in Egypte door bepaalde mensen en dit had niets met  

ons Europeanen te maken. 

Door nieuwsgierigheid gedreven, ben ik gaan opzoeken hoe dit alles in  

elkaar stak. 

 

Op zondag 8 april was het Koptisch Pasen. 

De Kopten een groep orthodox christenen die in Egypte wonen hebben hun  

eigen feestdagen.  

 

In de eerste paar eeuwen na Christus vierde bijna iedere plaatselijke  

kerk Pasen op een andere datum. Sommige kerken bepaalden de datum  

aan de hand van het Joodse Pesach, andere vierden Pasen ieder jaar op  

27 maart, en zo waren er nog meer tradities die allemaal een andere  

uitkomst gaven. 
 
Het eerste Oecumenische Concilie in Constantinopel (een algemene  

vergadering van de hele kerk) maakte daar een eind aan. Men wilde één  

regel gebruiken om de datum van het feest van de Opstanding te  

berekenen. 
 

https://www.beleven.org/feest/pasen
https://www.beleven.org/feest/pesach
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Het Concilie besloot dat het feest van de Opstanding altijd na Pesach  

moest vallen, zoals ook de Opstanding zelf na Pesach was. Verder moest  

het een zondag zijn, de eerste dag van de week, als de nieuwe of Achtste  

Dag van de Schepping. Een vaste datum kwam dus niet in aanmerking. 

 
Het Concilie bepaalde dat het feest moest vallen op de eerste zondag na  

de eerste volle maan na de eerste dag van de lente. De datum van Pesach  

wordt op een soortgelijke manier berekend, en deze berekening zou  

meestal voldoende moeten zijn om Pasen na Pesach te laten vallen. Voor  

de jaren waarin dat niet zo was voegde het Concilie toe ‘na het Joodse  

Pesach’. 
 
Het verschil in paasdatum is niet alleen het gevolg van het feit dat de  

Orthodoxe Kerk nog eeuwen na 1582 (het jaar waarin Rome de  

Gregoriaanse kalender invoerde) de Juliaanse kalender heeft gebruikt,  

hoewel de paasdatum wel volgens de Juliaanse kalender wordt berekend.  

Lang daarvoor heeft de Orthodoxe Kerk al overwogen de berekening te  

hervormen, maar men wilde geen methode invoeren waardoor Pasen vóór  

Pesach zou kunnen vallen.  

In het kort: wanneer het volle maan is na Gregoriaans 3 april (= Juliaans  

21 maart), dan valt Orthodox Pasen gelijk met Westers Pasen; begint  

Pesach echter op of na Witte Donderdag, dan wordt de paasdatum nog  

een week opgeschoven. Dat was bijvoorbeeld zo in 2009: volle maan op  

9 april, Pesach op 9 april (Witte Donderdag in de Westerse kalender),  

Westers Pasen op de eerstvolgende zondag (12 april), Orthodox Pasen één  

week later, op 19 april. 

Is het volle maan na Gregoriaans 21 maart, maar voor Juliaans 21 maart,  

dan gebruikt de Orthodoxe Kerk de volgende volle maan en valt Pasen  

4 weken later dan in het Westen. Ook dan geldt de Pesach-regel,  

waardoor het verschil 5 weken kan worden. 

De laatste keer dat Pasen in Oost en West op dezelfde datum zal vallen is  

24 april 2698. Daarna is het verschil tussen de kalenders zo groot dat dit  

nooit meer voorkomt.  

   Het maximale verschil tussen de Westerse en Orthodoxe  

   Paasdatum is dan opgelopen tot 6 weken. 
 
 
    



 

 

Humor 
 
  JEUGDSENTIMENT 
  Twee vliegen wandelen rond op een kaal hoofd. 
  “Weet je nog hoe mooi het hier vroeger was?,”  zegt de ene. 
  “Wat hebben we hier vaak verstoppertje gespeeld.” 

 
VUILNISMAN 
“Wat wil je later worden, Jeroen?”, vraagt moeder. 
“Vuilnisman!”, antwoordt de kleine man. 
“Hoe weet je dat zo zeker?”, vraagt moeder. 
Waarop Jeroen antwoordt: “Omdat je dan enkel op dinsdag hoeft te  
werken.”  

 
VADER 
De meester vraagt aan Bas: “Hoe oud is je vader?” 
Bas: “Net zo oud als ik.” 
Meester: “Maar dat kan toch niet, Bas!” 
Bas: “Jawel, want hij werd pas vader toen ik geboren werd.” 

 
HEILIGE GEEST 
Klein Björn rijdt met zijn nieuwe fiets rond de kerk en de pastoor komt 
buiten en vraagt waarom hij niet naar de mis komt. Björn antwoord: “Ik 
kan niet komen want anders stelen ze mijn fiets!” 
Waarop de pastoor antwoordt: “Heb geen zorg, de Heilige Geest zal wel 
op je fiets passen.” 
Ze gaan binnen en de pastoor vraagt Björn om een kruisje te maken en hij 
doet het voor. Björn antwoord daarop: “In de naam van de Vader, de 
Zoon, amen.” 
“Je bent de Heilige Geest vergeten”, zegt pastoor. “Nee hoor”, zegt Björn. 
“Die past toch buiten op mijn fiets!” 

 
INTERVIEW 
Een journalist heeft een interview met de directeur van een psychiatrische 
inrichting. 
Journalist: “En hoe bepaalt u nu of iemand opgenomen moet worden?” 
Directeur: “We sturen de persoon naar de badkamer, waar een vol bad 
staat. Dan geven we de persoon een theelepeltje, een pollepel en een  
emmer. Dan vragen we de persoon zo snel mogelijk het bad leeg te  
maken,” 
Journalist: “Aha, ik begrijp het. Een normaal persoon gebruikt natuurlijk 
de emmer, want daar kan het meeste water in”. 
Directeur: “Nou nee, een normaal persoon trekt gewoon de stop er 
uit…” 
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Scheutel, schuttel 

 

De betekenis van dit woord, dat in heel Zeeland en op Goeree-Overflakkee  

wordt gebruikt, is schotel. 

Natuurlijk kennen we allemaal de scheuteldoek.  

Zo zou je nog op Zuid-Beveland, met name in de Zak, kunnen horen: “De  

schutteldoek stiengt, me kriege regen”. 

 

“Van ’n mooie scheutel kajje nie(t) ete(n)” is een uitdrukking die betekent:  

aan een mooie vrouw, die weinig of niet kan werken (huishouden doen),  

daar heb je niets aan.  

 

Een spreuk die op Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland  

waarschuwend tegen de huwbare zonen werd gezegd. 

 

 Die praet uut ’n leeg ôôd 

Verklaring: Die praat niet verstandig. Bruinisse. 

 

 

Weerspreuken 

 

 

Juni   Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun  

   terrasjes. 

 
Juli   Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed. 

 
Augustus  Als de ooievaars na de 21ste nog blijven, zal een zachte 

  winter binnendrijven. 

 
September Met St. Giel zonneschijn, het zal  dan nog 4 weken zo zijn. 

 

“Zeeuws Oekje” 
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